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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 5 mei 2013. 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 

 

In de morgendienst: ds. T. Korteweg, Ferwerd, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: de heer A.J. Fraanje, Drachten, organist Van der Weide 

Collectes: recreatiewerk Lauwersoog, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: jongste groep 

Liederen voor de dienst: E.B. 125: 1 t/m 3     middag: E.B. 128: 1 t/m 3.  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                  

 

● De kerkenraad vergadert a.s. maandagavond 6 mei om 19.45 uur. 

 

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert woensdagavond 8 mei a.s. om 19.45 uur.  

 

● Het kerkboeket gaat naar: fam. Jansen-Heeling, Schwartzenbergloane 6. Ook ging een  

bloemengroet, namens ons allen, naar zr. R. Boom-Barkema, Hegewâl 24 en naar br. C. 

Feddema, Broekpôlen 4. 

 

● Dienst op donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag 

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe,  organist Tj. Reitsma 

Collectes: kerk, 2e bouwfonds 

Liederen voor de dienst: L.B. 231: 1 t/m 3      

 

● Diensten op zondag 12 mei: 

In de morgendienst: ds. L. Kramer, de Westereen, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: ds. M.J. Koppe, organist B. Bosch 

Collectes: diaconie, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst 

Liederen voor de dienst: E.B. 140: 1 t/m 2     middag: E.B. 140: 2 t/m 3. 

 

 

 

Kanselbericht. 

De kerkenraad is dankbaar en blij, de namen te kunnen meedelen van de nieuwe 

ambtsdragers in onze gemeente. Voor ouderling: br. A.T. Annema, Kavelwei 33 en  

br. B. Sjoerdstra, Ds. Feitsmawei 19. Voor jeugdouderling br. H. de Vries, Auke 

Jansstrjitte 29. Voor diaken: zr. A. Hellinga-van der Veen, Tienewei 3 en  

br. M. van der Ploeg en zr. T. van der Ploeg-Wiersma, Mr. Hamstrjitte 14. 

 

De bevestiging zal plaatsvinden op D.V. zondag 9 juni a.s. in de morgendienst.  

 

================================================== 

 

Wel is de kerkenraad met zorg vervuld, dat ondanks de grote inzet van de 

vacaturecommissie, deze er niet in is geslaagd om alle vrijkomende ambten in te 

vullen. Binnen de kerkenraad zullen de volgende wijzigingen plaatsvinden: 

Aftredend: br. D. Bouma, zr. T. Jilderda-van der Zwaag, 

Br. G. Kazimier en  br. A. Woudstra. 

Ontheffing voor het ambt van diaken i.v.m. persoonlijke reden is verleend aan:  

zr. A. Wolters-Loonstra en zr. L. Plantinga. 

De ambten van de volgende leden zijn verlengd (tot nog nader te bepalen datum): 

zr. J. Bloem-van der Schaaf, en zr. E. Rozema-Visser. 

De kerkrentmeesters zijn voldoende op sterkte en hebben daarom afgezien van een 

nieuwe ouderling/kerkrentmeester. 

Bovendien zullen (net als de laatste jaren)  2 wijken vacant blijven. 
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● Op zondag 12 mei a.s. wordt in de Chr. Geref. Kerk te Broeksterwâld, een bijzondere 

gezinsdienst gehouden. De dienst begint om 14.00 uur. Voorganger is ds. A.C. van der 

Wekken uit Leusden. Het thema is: “je wordt geroepen”. De muziekgroep “Gryn” werkt 

aan deze dienst mee. Iedereen is van harte welkom.  

 

● Berichten weekbulletin 12 mei a.s. inleveren voor donderdag 9 mei 21.00 uur op 

Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: e.rozema.visser@gmail.com 

 

 

Geachte gemeente,  

 

Een bijzondere week ligt achter ons. Op 30 april jl. mochten we getuige zijn van de 

troonswisseling. Koningin Beatrix gaf het roer over aan haar zoon prins Willem 

Alexander. Wij willen de Here God danken voor alles wat Hij via koningin Beatrix aan ons 

land en volk heeft geschonken in 33 lange, bewogen jaren! Ja, wat is Nederland in zo’n 

kort tijdsbestek enorm veranderd. Maar moge de Here door Jezus Christus, Zijn Zoon, 

ook onze nieuwe koning en koningin zijn zegen gebieden in alle opzichten! 

Voorts zijn wij in deze dagen verbonden met hen die de wonden van de II W.O. nog altijd 

met zich meedragen. De tijd heelt namelijk wel veel, maar niet alle wonden. Ook werken 

bepaalde gebeurtenissen nog diepe sporen uit in de navolgende generaties.  

Vandaag mogen we toch ook stil staan bij de bevrijding van mei 1945. Het Duitse juk 

werd afgeworpen, een land mocht herrijzen en tot grote bloei komen. Ook enkele jaren 

later, mei 1948, mocht de staat Israel herrijzen uit de as van de concentratiekampen. 

Daar werd zichtbaar het beeld van Ezechiël 37 – het dal van de dorre doodsbeenderen 

die tot leven komen. 

Moge de Heer ons allen een gezegende zondag schenken na deze prachtige en 

indrukwekkende dagen! 

 

Pastoralia: In Talmahoeve, kamer 51, verblijft nog zr. T. de Jong–de Jong                  

(ds. Dijkstraweg 10). Moge de Heer haar weer alle herstel en krachten geven die zij zo 

nodig heeft! 

Afgelopen donderdag mocht br. Binne Huizenga van de Hoofdweg weer behouden 

thuiskomen uit het MCL te Leeuwarden. Het is allemaal zeer spannend geweest. Daarom 

willen we onze hemelse Vader ook heel diep bedanken voor deze uitredding en 

thuiskomst! Br. Huizenga: gefeliciteerd en een voorspoedig herstel toegebeden! 

 

Dinsdag 7 mei: Gebedskring bij de familie Rozema op de gebruikelijke tijd en plaats. 

 

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag! Op deze dag willen we stil staan bij het feit dat onze 

Heer, Jezus Christus, na Zijn aardse lijdenstijd mocht terugkeren tot Zijn hemelse Vader 

om, zoals het in de brief aan de Efeziers staat, alles tot volheid te brengen. Ja, het 

wachten is op de uiteindelijke doorbraak van Gods Koninkrijk in deze wereld. Wel, voor 

en achter de “schermen” is de Heer bezig mensen te winnen voor Hem en de volken in al 

hun heftige strijd en roerselen te leiden naar de grote dag dat Hij terugkomt op de 

wolken des hemels! De dienst begint zoals gewoonlijk om 9.30 uur. Ik hoop velen van u 

te mogen begroeten. En ik wil eraan toevoegen: maak van Hemelvaartsdag geen dag 

van alleen uitgaan en plezier, maar ook van gedenken en vieren. Want daar is de zaak 

waar het om draait, toch veel te diep en ernstig voor! 

 

Hartelijke groet: M.J. Koppe. 
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