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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 1 juni 2014. 

 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 

 

In de morgendienst: kerkenraads/zangdienst, organist Tj. Reitsma 

In de middagdienst: de heer T. Simonides, Birdaard, organist Tj. Reitsma 

Collectes: kerk, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: beide groepen 

Liederen voor de dienst: E.B. 158: 1 t/m 5    middag: E.B. 161: 1, 2 en 3 

 

● De kerkenraad vergadert a.s. maandagavond om 19.45 uur. 

 

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, br. C. Feddema, Broekpôlen 4. 

 

● Berichten weekbulletin 8 juni a.s. inleveren voor donderdag 5 juni 21.00 uur op 

Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  

Berichten voor het weekbulletin kunt u (voorlopig) blijven sturen naar bovenstaande 

adres/mailgegevens. 

 

● Heeft u een bericht voor de scriba dan kunt u dit mailen aan: 

scriba@pknbroeksterwoude.nl. Of u kunt contact opnemen met zr. M. Bakker,  

Mûnewei 11, de Falom, tel. (0511) 424901 

 

Diensten op zondag 8 juni a.s. 

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: ds. G. Timmer, Damwâld, organist B. Bosch 

Collectes: Kerk in Actie Zending, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: beide groepen 

Liederen voor de dienst: L.B. 223: 1 t/m 7    middag: L.B. 224: 1 t/m 6 

 

● Op zondag 11 mei werd in de Gereformeerde kerk van Damwâld een aangepaste 

gezinsdienst gehouden. Het thema van de dienst was: „Moederdag‟. Ds. Boukes, had als 

Bijbellezing het gedeelte uit 1 Samuël 1 waarin het gebed van Hannah en de geboorte 

van Samuel worden weergegeven. Aan een moeder met een klein kind werden vragen 

gesteld en Lenie (een van de catechisanten) gaf een duidelijke uitleg over 

kinderverzorging. Iemand van de leiding van de aangepaste catechese gaf gestalte aan 

Hannah. Het geheel van de prediking werd ondersteund door fraaie, duidelijk herkenbare 

afbeeldingen op de beamer. Mee door deze afbeeldingen werd het een zeer begrijpelijke 

toegankelijke dienst. Ondanks het feit dat 11 mei Moederdag was (waarop de dienst dus 

was afgestemd) waren er een behoorlijk aantal kerkgangers. Meerdere mensen gaven 

aan dergelijke diensten zeer te waarderen. 

Kanselbericht. 

Zondag 25 mei jl. is overleden op de leeftijd van 71 jaar, br. Bauke Evert van der Wal, 

Auke Jansstrjitte 13, 9108 NB. Afgelopen vrijdag is de kerkdienst alhier gehouden. 

 Br. Van der Wal is begraven te Wâlterswâld.  
De kerkenraad en gemeente wensen zr. Van der Wal en kinderen sterkte toe! 

Kanselbericht. 

Ronald IJpma en Catharina Johanna Bloem geven elkaar het jawoord op 11 juni 2014. 

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in deze kerk, om 15.00 uur,  door  

ds. M.J. Koppe. Het woonadres blijft: Tj.Nautastrjitte 13, 9108 NJ te Broeksterwâld. 

Wij wensen als kerkenraad en gemeente Ronald en Catharina een fijne dag toe en een 
gezegende toekomst. 
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De eerstvolgende aangepaste gezinsdienst zal zijn op zondag 12 oktober 2014 om 14.00 

uur in de Christelijke Gereformeerde kerk van Broeksterwâld.  

Voorganger zal dan zijn ds. A.C. van der Wekken.  

 

 

Geachte gemeente, 

  

Pastoralia: In de afgelopen dagen is br. C. Eisma (Feitsmaweg 31) opgenomen in de 

Sionsberg te Dokkum. 

Ook is opnieuw opgenomen in Nij-Smellinghe te Drachten br. T. Jellema. 

Wij wensen hen beiden heel veel sterkte toe en Gods bewarende hand over hun leven! 

  

Overleden: Vorige week zondag, 25 mei, is overleden op 71 jarige leeftijd br. B.v.d. Wal 

(Auke Jansstraat 13). Zoals velen weten was hij al geruime tijd ziek. 

Afgelopen vrijdag, 30 mei, vond in onze kerk de afscheidsdienst plaats waarin ds. S. 

Boukes de leiding had. Wij willen zr. J.van der Wal onze hartelijke deelneming betuigen 

en ook haar kinderen en aangetrouwden. Moge de Here God Zijn beschermende vleugels 

over hen uitstrekken en hen de troost geven die zij zo nodig hebben!  

  

Huwelijk: Van Ronald Ypma en Catharina Johanna Bloem kregen we een kaart waarin ze 

ons meedeelden dat ze op woensdag 11 juni hopen te trouwen. Zij zullen elkaar het ja-

woord geven op het gemeentehuis van Damwoude om 14.00 uur en daarna zullen we 

met elkaar de Here God om een zegen vragen in een dienst die begint om 15.00 uur in 

onze kerk onder leiding van ondergetekende. 

Ronald en Catharina, jullie schreven al: eindelijk gaat het er toch van komen! Wel, hier 

zijn we natuurlijk, evenals jullie zelf, heel erg blij mee! We willen jullie dan ook van harte 

gelukwensen met deze beslissing en we gaan bidden dat onze hemelse Vader jullie 

samen met ons een prachtige dag mag schenken! 

  

Dinsdag 3 juni: Gebedskring bij de familie Rozema op de gebruikelijke tijd en plaats. 

Ieder is van harte welkom! 

  

Stand Younited: Zo als ik vorige week al schreef, het voorbereidende werk rond Stand 

Younited is alweer in volle gang. Als u mee wilt doen als vrijwilliger, meldt je aan! 

Maar ook het gebedswerk erom heen is al begonnen. We komen deze maand nu 

wekelijks bij elkaar om een muur van gebed om dit prachtige jeugdgebeuren te leggen. 

Als u zin hebt om deze gebedskring mee te helpen ondersteunen, bel me dan even op! 

(0511-422620) 

  

Pinksteren: Volgende week 8 juni, hopen we met elkaar in verbondenheid met de kerk 

over de gehele wereld het Pinksterfeest te vieren!!   Rond dit feest worden op 

verscheidene plaatsen in ons land allerlei grote evenementen georganiseerd, zoals in 

Veenklooster en Flevo-Walibi en dichter bij huis (en kleiner van formaat) Stand Younited. 

Ik wil u vragen in uw voorbede ook deze festivals mee te nemen. Maar daarbij wil ik u 

vragen ook de eigen diensten in de “gewone” kerk niet te vergeten en bovendien u zelf 

ook geestelijk voor te bereiden op dit Pinksterfeest! 

  

Hartelijke groet: M.J. Koppe. 

 


