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WEEKBULLETIN 
 
 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 24 augustus 2014. 

 
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 
 
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe,  organist Tj. Reitsma 
In de middagdienst: ds. B. v.d. Boon, Surhuizum, organist Van der Weide 

Collectes: 1e kerk, 2e  bouwfonds 
Kindernevendienst: niet bekend 
Liederen voor de dienst: E.B. 313: 1, 2 en 3      ’s middags: E.B. 314: 1 en 2  
 
● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. R. Postuma-Pranger, Haadwei 14. 
 
● Berichten weekbulletin 31 augustus a.s. inleveren voor donderdag 28 augustus 21.00 uur op Skutterswei 8, 

tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  
 
Diensten op zondag 31 augustus a.s; 

In de morgendienst: de heer A. Fraanje, Drachten, organist J. Klimstra 
In de middagdienst: de heer T. Simonides, Burdaard, organist Tj. Reitsma 
Collectes: 1e kerk, 2e  bouwfonds 

Kindernevendienst: niet bekend 
Liederen voor de dienst: E.B. 316: 1, 2 en 3      ’s middags: E.B. 329: 1 t/m 4  
 
Geachte gemeente, 
Allereerst weer hartelijk welkom in een nieuw seizoen. Velen heb ik de afgelopen zondag al begroet, maar als het 
vanmorgen voor u/jou de eerste keer weer is, dan geldt ook voor jou: fijn dat je er weer bent. Goed om elkaar 
weer te ontmoeten! En dat de Heer ons allemaal weer behouden langs velerlei wegen weer veilig thuis heeft laten 

komen! 
Als ik zo zit te schrijven, bekruipt me een vreemd gevoel. Wel weer een nieuwe start, maar de tijd tot 28 
september is maar 5 weken ... maar goed, laat het nog een goede tijd voor ons mogen worden! 
  
Pastoralia: Aanstaande dinsdag zal zr. Hillie Hoekstra van Vrijstad 2, in het MCL te Leeuwarden een nieuwe knie 

krijgen. Zr Hoekstra heeft al heel wat pijn te verduren gehad de laatste jaren, maar we hopen dat de operatie mag 
slagen en dat er eindelijk betere tijden voor haar mogen aanbreken. Moge de bewarende hand van onze hemelse 

Vader over haar zijn in de komende dagen! 
Trouwens, ook br. L. Huizinga (Patrimoniumweg  6) moest onlangs opnieuw onder het mes voor zijn knie. Ook 
voor hem hopen we dat er nu werkelijk herstel mag komen! 
In de afgelopen week heeft zr. M. Zuidema (Haayehoek 4) opnieuw een operatie aan haar gezicht moeten 
ondergaan. Ze is inmiddels ook weer thuis. Ook haar wensen we een voorspoedig herstel toe! 
Tenslotte wil ik uw voorbede vragen voor br. Emke Wolters (Sj. Baukesstraat 13) en zijn gezin. Zoals de meesten 

nu wel weten, is br. Wolters kort voor de zomervakantie zeer ernstig ziek geworden. Inmiddels heeft hij al enige 
chemokuren ondergaan die hem gelukkig enige verlichting schenken. Maar er blijft een zware weg te gaan. Moge 
onze hemels Vader hem en zijn gezin laten schuilen onder Zijn vleugels en hen allen troost en kracht schenken! 
  
Huwelijksjubilea: 
24 augustus: Fam. P. de Jong–Boonstra, Kavelweg  19, (60 jaar) 
26 augustus: Fam. B. Huizenga–Raap, Hoofdweg 168 (9104 BL Damwoude): (50 jaar) 

Beide echtparen willen we van harte feliciteren en moge de Here God hen nog een goede tijd geven en voor elkaar 
en de kinderen sparen! 
  
Overleden: In de afgelopen zomer, 23 juli 2014, is br. Adriaan Hoogesteger (De Tolve 22, 9044 NR Beetgum) 
overleden op de leeftijd van 63 jaar. De meesten van ons hebben hem niet gekend. Daarom enige toelichting 
hierbij. Ongeveer twee jaar geleden bezochten br. en zr. Hoogesteger een aantal keren onze gemeente. Ze waren 
op zoek naar een nieuwe gemeente waar ze zich thuis konden voelen. 

Maar, een jaar geleden werd br. Hoogesteger ernstig ziek. Er werd kanker ontdekt in zijn longen. De operatie leek 
aanvankelijk geslaagd, maar spoedig daarna kwam de ziekte opnieuw terug. Br. Hoogesteger moest een zeer 
zware tijd doormaken. Gelukkig mocht hij in dit alles de liefde en de beschermende hand van zijn hemelse Vader 
steeds blijven ervaren. Op 23 juli is br. Hoogesteger in alle vertrouwen in zijn Heer en Heiland Jezus Christus 
heengegaan. De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag  29 juli in de Protestantse kerk van Menaldum. Daar is br. 
Hoogesteger ook begraven. In de dienst ben ik uitgegaan van Psalm 23 en Rom.8: 18-39, teksten die br. 

Hoogesteger zelf had aangedragen. Br.Jacob Bijlsma was bereid als ouderling, om mee te gaan. 

Vanaf deze plaats willen we zr. Liesbeth Hoogesteger en haar kinderen en aangetrouwden van harte onze 
deelneming betuigen. Moge de liefde van onze Heer Jezus Christus hun harten vertroosten in de moeilijke tijd die 
gaat komen!     

Een hartelijke groet: M.J. Koppe.      
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