WEEKBULLETIN S

Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwald, 28 september 2014.

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. M.]J. Koppe, afscheidsdienst, organisten J. Klimstra en Tj. Reitsma
In de middagdienst: geen dienst

Collectes: 1° kerk, 2° bouwfonds. Extra deurcollecte voor: bestrijding van het EBOLA VIRUS.
Kindernevendienst: beide groepen

Liederen voor de dienst: L.B. Gez. 244: 1, 3 en 4.

e De diakonie houdt vandaag een extra deur collecte voor bestrijding van het EBOLA VIRUS dat nu in
Afrika heerst en snel om zich heen grijpt. Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp
aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieén. In de landen waar ebola woedt is gebrek aan
alles, maar vooral ook aan artsen en verpleegkundigen. Help ons om een mooi bedrag te kunnen
doneren. De Diakonie.

e De vrouwenclub komt dinsdagavond 30 september a.s. 19.30 uur weer bij elkaar. Graag “In
Gesprek” nummer 1 seizoen 2014-2015 meenemen. Onderwerp blz. 4 wordt behandeld.
Nieuwe leden van harte welkom!

e Tige tank foar jo oerweldigjende belangstelling foar Us 60-jierrige troudei.
Dizze moaie dei bliuwt Us noch lang by. Pieter & Aukje de Jong-Boonstra.

e Copy voor de Sprank kunt u nog aanleveren tot 7 oktober a.s.

e Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fan. Wolters-Postma, Sj. Baukesstrj. 13.
Ook ging een bloemengroet naar Aukje Wolters, Patrimoniumwei 26 en naar
fam. Keegstra-Schaafsma, Sj. Baukesstrjitte 26.

e Zondag 12 oktober a.s. om 14.00 uur is er een bijzondere gezinsdienst in de Chr. Geref. Kerk te
Broeksterwald. Voorganger is ds. A.C. v.d. Wekken uit Leusden. Het thema is "in de put”
De muziekgroep “"Gryn” werkt mee in deze dienst. Iedereen is van harte welkom.

e Berichten weekbulletin 5 oktober a.s. inleveren voor donderdag 2 oktober 21.00 uur op
Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Dienst op zondag 5 oktober a.s.;

In de morgendienst: leesdienst, organist Tj. Reitsma

In de middagdienst: ds. De Jong, Rinsumageest, organist B. Bosch
Collectes: 1° Kerk en Israél, 2° bouwfonds.

Kindernevendienst: jongste groep

Liederen voor de dienst: L.B. 21: 1 t/m 4. ‘s middags: L.B. 21: 4 t/m 7.

Geachte gemeente,

Namens de kerkenraad heet ik u allen heel hartelijk welkom in deze dienst, een dienst van afscheid
nemen na 7 fijne jaren van verbondenheid zoals er op de uitnodigingskaart te lezen stond!

Ja, en toch zal het ook geen afscheidsdienst in de gebruikelijke zin van het woord zijn. Deze dienst zal
een bijzonder karakter dragen. Het zal allereerst een Dankdienst zijn, een dankdienst waarin de dank
aan onze God voor al deze fijne en goede jaren in onderlinge verbondenheid gevierd mag worden.
Daarnaast zal het een dienst zijn waarin we zullen stil staan bij een nieuwe Opdracht die de Heer
zowel mij als u in handen geeft. Door deze gezamenlijke opdracht zullen we elkaar waarschijnlijk
ook in de komende tijd D.V. nog regelmatig zien.

Ik denk bij dit laatste gewoon aan het feit dat we nog steeds in uw midden mogen blijven wonen

(en dat een eventuele verhuizing niet onder druk staat). Uiteraard zijn we wel op zoek naar een
woning.

Voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl
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Maar ook op het preekrooster voor volgend jaar staat mijn naam een aantal keren.

En vergeet de tweejarige bijbelcursus niet (de Bouwstenen Bijbelschool), waar we in de afgelopen
week op woensdag en donderdag weer mee mochten beginnen met opnieuw ongeveer 65 enthousiaste
cursisten, broeders en zusters die komen uit vele dorpen van Noord - Oost Friesland. Dit geeft
vertrouwen voor de toekomst!

Ik wil u ook namens Jenny mijn vrouw, heel hartelijk danken voor de warmte en liefde die we van u in
de afgelopen jaren mochten ontvangen. We werden hier als het ware in een warm bad gedompeld!
Het heeft ons erg goed gedaan!

Bedankt!!

Pastoralia: Vele namen komen in deze dagen bij me boven. Ik wil ze hier niet allemaal gaan noemen.
We weten allemaal hoeveel zieken er de laatste jaren in onze gemeente zijn gekomen.

Ik wil echter één naam noemen en dat is br. Emke Wolters (Sjoerd Baukesstraat 13). Hij is ernstig
ziek. We willen hem en zijn vrouw en kinderen opdragen aan de hoede van onze hemelse Vader. Moge
Hij br. Wolters en de zijnen laten schuilen onder Zijn vleugels, zodat zij daar de beschutting mogen
ervaren die zij in deze zware tijden zo nodig hebben!

In deze zeven jaren heb ik vele bezoeken mogen afleggen, zowel in vreugde als in verdriet, bij een
ziekbed of gezellig rond de keukentafel. Maar altijd mochten we elkaar bemoedigen en troost schenken
met en vanuit een geopende Bijbel en gevouwen handen. Ik denk met grote dankbaarheid aan al die
gesprekken terug en zal ze ook missen ...

Ook een woord van dank aan onze kosteres Gepke (die trouwens gisteren jarig was), die altijd klaar
staat met een heerlijk kopje koffie en onze kerk zo heerlijk schoon houdt. Spik en span!

Nog een laatste woord: gemeente van Broeksterwoude/De Valom, blijf dicht bij God en blijf trouw aan
de opdracht van Zijn Zoon Jezus Christus al de dagen van uw leven hier op aarde!

Met een hartelijke groet en in Hem verbonden: ds. M.]. Koppe.

Voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl



