
WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 25 januari 2015.

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: dienst Kerk-School-Gezin, organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, organist Tj. Reitsma
Collectes: catechese en educatie, 2e  onderhoud gebouwen, deurcollecte Roemenië.
Kindernevendienst: Kerk, School en Gezinsdienst
Liederen voor de dienst:  LB 166:1,4   ’s middags: LB 157: 1,2,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Annema – Kooistra, Haadwei 7.
Ook ging een bloemengroet naar br. Fam. Miedema-Visser, P. Dantumastraat 9 en naar Hendrika 
Jilderda, Haadwei 1.

● Berichten weekbulletin 1 febr. a.s. inleveren voor donderdag 29 januari a.s. voor 21.00 uur op 
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl 

● Dienst op zondag 1 februari a.s.
In de morgendienst:  ds. D. Schreurs, Hogebeintum, organist J. Klimstra
In de middagdienst:  ds. L. de Ruiter, Drachten, organist B. Bosch
Collectes: werelddiaconaat (Kerk in Actie), 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: LB 157:1,4     ’s middags: LB 157:1,2,3 

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 27 januari a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Het onderwerp is
bladzijde 4 van “In Gesprek” nummer 3.

● Gebedskring: dinsdagavond 27 januari a.s. vanaf 19.30 uur bij Sjoerd en Geartsje Rozema aan de 
Mûnewei 13 de Falom. Wie mee wil bidden voor gemeente en zorg in de wereld is welkom.

● Zondag 25 januari zal er door de familie Bloem een  deurcollecte worden gehouden voor Roemenië.

● collecte Werelddiaconaat 1 februari 2015
In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote 
investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de 
bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen . De organisatie NTFP (Non-Timber 
Forest Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de kennis en 
vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te 
voorzien met de productie van cashewnoten. NTFP leert de bevolking hoe ze deze noten moeten 
verbouwen en helpt hen bij het branden, verpakken en op de markt brengen. Inmiddels zijn in 5 
dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te 
trainen in de productie van cashewnoten. Helpt u mee? 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
                                      De diaconie

Jeugddienst 15 februari:
Zondag 15 februari is er een jeugddienst in de middagdienst. Deze dienst wordt verzorgd door de band
“Lifenote” uit Damwâld. 
Wel bekend van de Peaskepraise in de Gereformeerde kerk te Damwâld.
Een enthousiaste jonge groep mensen die een verlangen hebben om de boodschap van het evangelie 
uit te dragen in woord en muziek.
In verband met de onkosten voor deze dienst is er deze dienst een deurcollecte.
Houd hier rekening mee en geef gul.
                             De jeugdouderlingen
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Nieuw adres fam. Koppe:

Geachte gemeente, 
In de afgelopen tijd hebben heel wat mensen aan ons gevraagd of we al een nieuw huis gevonden 
hadden   ( en liefst een beetje in de buurt ...). 
Wel, we hebben een huis gevonden in Dokkum. Het adres is : 
J. Wiemersstraat 13 , 9103 NJ Dokkum 
tel: 0519 – 724421
We hopen aanstaande donderdag 29 januari te verhuizen. 
Nu ik dit neerschrijf, moet ik terugdenken aan de afscheidsdienst afgelopen september. De tekst voor 
de verkondiging was toen uit Jeremia 4 : 3b (“ Ontgin nieuw land ! ”). Wel , met deze opdracht van de 
Heer mag nu definitief begonnen worden. Maar ik heb ook een verzoek aan u . Wanneer de apostel 
Paulus aan een nieuwe zendingsopdracht in Klein-Azie of Griekenland begon, vroeg hij altijd aan een 
gemeente : Bidt voor ons opdat de Heer een nieuwe deur voor ons opene ! Dat verzoek wil ik ook aan 
u/julie doen : Bidt voor ons dat de Heer een nieuwe deur voor ons zal openen opdat velen de weg naar
onze hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus Christus mogen (terug)vinden !
 
Nogmaals bedankt voor de hele goede tijd die we in uw midden mochten doorbrengen. Voor alle liefde 
en hartelijkheid !!
P.S : een kenmerk van ons nieuwe huis is dat er opnieuw een open voordeur in zit ....
Tot weerziens.
                                          fam. M.J. Koppe
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