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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 15 februari 2015. 

 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 

 

In de morgendienst: ds. J. Bakker, Feanwâlden, doopdienst,  organist H. van der Veer 

In de middagdienst: jeugddienst met band “Lifenote”  

Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen, extra deurcollecte i.v.m. onkosten jeugddienst 

Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst 

Liederen voor de dienst: EB  6: 1,2,3                        ’s middags: E.B. 7a: 1,3,5 

 

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. G. Haisma-Jilderda, Nij Tjaerda 8. 

 

● Berichten weekbulletin 22 februari a.s. inleveren voor donderdag 19 februari voor 21 uur op  

Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  

 

● Dienst op zondag 22 februari a.s. 

In de morgendienst: ds. B. Bloemendal, Frieschepalen, organist J. Klimstra 

In de middagdienst:  ds. T.J.L. Bos, Twijzelerheide, organist B. Bosch  

Collectes:40 dagentijd collecte (noodhulp) , 2e onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst: jongste groep 

Liederen voor de dienst: EB 17: 1,2,3                       ’s middags: EB 26: 1,2,3 

 
● Doopdienst 15 februari: 
Vanmorgen zal de doop worden bediend aan Margriet Plutschouw,  dochter van Roelie en Herman en zusje van 
Daan en Sjoukje Plutschouw, Pieter Durksstrjitte 14, Broeksterwâld. 
 

● Jeugddienst 15 februari: 
Vanmiddag is er een jeugddienst. Deze dienst wordt verzorgd door de band “Lifenote” uit Damwâld. Wel bekend 
van de Peaskepraise in de Gereformeerde kerk te Damwâld. 

Een enthousiaste jonge groep mensen die een verlangen hebben om de boodschap van het evangelie uit te dragen 
in woord en muziek. 
In verband met de onkosten voor deze dienst is er deze dienst een deurcollecte. 
Houd hier rekening mee en geef gul. 

                             De jeugdouderlingen 
 
● Tienerdienst 
De Tienerdienst is voor iedereen die van de kindernevendienst afkomt t/m 16 jaar. 
Even weer een keer de tienerdienstdatums op een rij, want door speciale diensten verspringen  
de datums wel eens. Er is nog tienerdienst op de volgende zondagochtenden: 1 maart, 15 maart,  
5 april (pasen) en de laatste is op 19 april. 

De slotzondag van dit seizoen is op zondag 26 april met als speciale slotdienst ‘s middags 
met niemand minder dan Martin Brand!!!!! Noteer dit alvast in je agenda, want dit mag 
je niet missen. De dienst begint om 14.00 uur! 

 
● Gemeente-meeleven: 
Feline Bloem, dochtertje van Benny en Anneke Bloem, mocht afgelopen maandag gelukkig alweer mee naar huis, 

nadat ze vrijdagnacht met spoed werd opgenomen in het UMCG te Groningen. Ze heeft waarschijnlijk een 
epileptisch syndroom, en verdere onderzoeken volgen nog. Het gaat nu goed, ze is zelfs alweer even naar school 
geweest. 
Jezus is de goede Herder, Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
●Dankbetuiging: 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor alle blijken van medeleven in de vorm van kaarten en 
bloemen enz. i.v.m. mijn huidige gezondheidssituatie. Het heeft mij goed gedaan in deze spannende tijd. 
                                    H. Hamersma, Sjoerd Baukesstrjitte 10 

 
● Bedankje fam. Koppe: 

Geachte gemeente. Allereerst willen we jullie hartelijk dankzeggen voor al die prachtige kaarten die we in de 

afgelopen week mochten ontvangen in verband met onze verhuizing naar Dokkum. Ja, en niet alleen de kaarten 
zelf, maar ook de woorden die er opgeschreven waren : hartverwarmend! Bedankt! 
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Toen ik vorige week de kerk binnen kwam op de Bouwstenen Bijbelschoolavond, was de eerste vraag: zo ds, kon 
u het nog vinden naar Broeksterwoude? .... Mijn antwoord was: jawel,  ik had gelukkig de TomTom bij me! 
Maar alle gekheid op een stokje: de verhuizing is achter de rug, het aantal dozen slinkt aardig en de eerste 
indrukken van een nieuwe omgeving zijn heel positief! 

Hart. groeten.                    Fam. M.J. Koppe 
 
● NIEUW AANBOD OP HET GEBIED VAN GEMEENTE/GELOOFSTOERUSTING EN OPBOUW:  
Graag wil ik u meenemen naar het nieuwe seizoen in september. Het tweede seizoen van de Bouwstenen 
Bijbelschool loopt over ongeveer twee weken ten einde. De 16 avonden zijn omgevlogen. Wat nu? Wel, br. Syb 
van der Ploeg en ondergetekende willen in september a.s. graag nog eens een dergelijke  cursus opstarten voor 
de komende twee jaar. Het voorziet namelijk in een grote behoefte. Mocht u zin en tijd hebben om in september 

mee te doen, meld je dan even aan bij br. Freerk Jilderda van de Haaijehoeke (tel. 0511–421063) en geef dan ook 
even je emailadres aan hem door. De kosten zijn hetzelfde als in de afgelopen twee jaar: lesgeld gratis, lesboek: 
40,- en geld voor koffie/licht en verwarming: 2,- per persoon per avond. 
Totaal : 72,- per seizoen. Is dit te hoog, dan kan er altijd een oplossing voor worden gevonden! 
Graag opgeven voor 25 juni. Ook moet het geld dan overgemaakt zijn naar het nummer van de Geref. 
Kerk van Broeksterwoude: NL35 RABO 0343315114 !)  

Je mag kiezen: of 40,- overmaken en iedere avond apart 2,- ter plaatse of  72,- in één keer overmaken. 
We starten D.V. op woensdag 23 (en hopelijk bij grote belangstelling ook op donderdag 24) 

september) om 19.30 uur met koffie, 19.45 aanvang van de lessen. 
 
● ANDERE CURSUSSEN: 
in de afgelopen tijd heb ik in Ferwert en Sneek nog twee andere cursussen mogen geven, namelijk “Luisterend 
bidden” (hoe kan ik door mijn gebedsleven meer zicht krijgen op Gods leiding over mijn leven, hoe kan ik beter 

Zijn Stem leren verstaan ?)  en de cursus “Kom, Heilige Geest, vernieuw Uw kerk”. 
Beide prachtige cursussen die ieder 3 avonden beslaan. Dat is dus goed te overzien. 
Deze twee cursussen wilde ik ook ter afronding voor hen die in de afgelopen twee jaar de Bouwstenen Bijbelschool 
gevolgd hebben, ook geven. Maar ook al zou je niet deze Bouwstenen Bijbelschool gevolgd hebben, ook dan ben 
je van harte welkom. (want dat hadden ze in Sneek en Ferwert ook niet). 
De brochures kosten ongeveer 4,50 per stuk. Koffie/licht en verwarming: 2,- p.p per avond. Lesgeld: 2,- p.p. per 
avond. 

Deze laatste twee cursussen zullen door mij gegeven worden. Ze worden in het komende najaar 
(oktober/november) gehouden. U kunt zich ook hiervoor  melden bij br. Freerk Jilderda.  

Wel, ik hoop velen van jullie te mogen begroeten en ik wil u vragen : bidt a.u.b. voor dit alles opdat de Heer een 
nieuwe impuls mag geven aan het geestelijk leven van de gemeente!  
 
●Tenslotte wil ik de Petrusgemeente van harte gelukwensen met hun nieuwe predikant en ik hoop dat ze een 

hele goede en gezegende tijd samen mogen hebben onder Gods leiding! 
Hart. groet.                                     M.J.Koppe 
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