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Voorwoord 
 
Vergaderen in de spiksplinter nieuwe, pasgebouwde Sprankeling met als doel het thema te bedenken 
voor de KSG-viering van dit seizoen, bracht ons heel snel bij verhalen over bouwen.  
De Torenbouw van Babel? Toch maar niet want dat liep niet goed af. De ark van Noach? De Tempel 
van Salomo? Nee. Het huis gebouwd op de rots. Ja. Dat is een mooie gelijkenis van Jezus en toen 
gingen onze gedachten uit naar nog meer verhalen van Jezus: Het verloren schaap, de talenten, het 
mosterdzaadje.  
Heel geschikt voor leerkrachten en kinderen om mee aan de slag te gaan.  
En het verhaal van het huis op de rots is een mooi thema voor de afsluitende viering.  
In dit boekje staan mooie, toepasselijke kinderliederen en prachtige verwerkingen. 
 
Namens de voorbereidingscommisie spreek ik de hoop uit dat de kinderen van De Wel in 
Broeksterwâld en de kinderen van de Sprankeling in Damwâld op leerzame en vrolijke manier bezig 
zullen zijn met deze bijzondere verhalen van Jezus.  
 
En ik hoop dat de afsluitende vieringen op 30 januari 2022 in Damwâld, er is gekozen voor één 
locatie, de pasgebouwde sporthal, en in Broeksterwâld, het fundament van ons geloof zal 
versterken! 
 
 
Ds. J. Miedema, namens de voorbereidingscommmissie  
 
Durkje Postma, Joukje Hamersma, Hilda Raap, Joke Haisma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Betrokken scholen: 
  CBS ‘De Wel’  
  CBS ‘De Sprankeling’ 
 
Betrokken kerken: 
Gereformeerde Kerk     Ds. Feitsmawei 1 Broeksterwâld  
Christelijk Gereformeerde Kerk;   Kavelwei 39 Broeksterwâld  
 
Gereformeerde Kerk;      Foarwei 48 Damwâld  
Hervormde Kerk Damwâld - Ikkerwâld;   Hearewei 1 Damwâld  
      en/of Foarwei 2 Damwâld 
Hervormde Kerk Dantumawâld;   Doniawei 76 Damwâld  
Doopsgezinde kerk;     Doniawei 34 Damwâld  
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt;  Tsjerkeloane 12 Wâlterswâld 
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Jezus is de goede Herder  

https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4  

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4
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In de circustent 
https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0  
 
links rechts 
stamp eens met je voeten 
doe maar met ons mee 
links rechts 
stamp eens met je voeten 
dat gaat best oké 
links rechts 
klap eens in je handen 
doe maar met ons mee 
links rechts 
klap eens in je handen 
dat gaat best oké 
 
refrein: 
er is altijd iets 
waar je goed in bent 
jij bent ook een ster 
in deze circustent 
God heeft jou zelf gemaakt 
gaf je veel talent 
laat iedereen maar zien 
waar je goed in bent 
 
links rechts 
knip eens met je vingers 
doe maar met ons mee 
links rechts 
knip eens met je vingers 
dat gaat best oké 
links rechts 
draai maar eens een rondje 
doe maar met ons mee 
links rechts 
draai maar eens een rondje 
dat gaat best oké 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0
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Wil je wel geloven - Zingen maakt blij (Mosterdzaadje) 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf0ApYklE-0  
 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
Dat je had verborgen in de zwarte grond, 
En waaruit een grote boom ontstond. 
 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
Maar het zal een wonder boven wonder zijn 
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
Dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
Groeit de liefde uit boven de haat. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf0ApYklE-0
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Geloof is als… (Zo is het Koninkrijk) 

https://www.youtube.com/watch?v=yGkHozXfhRA  

 

Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt? 

't Lijkt op een mosterdzaad. 

't Is 'n zaadje dat je bijna niet kunt zien 

't allerkleinste wat bestaat. 

Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond, 

wordt 't haast wel zo groot als een eik, 

met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen. 

Zo is het koninkrijk! 

Lala lailalalala lala lailalalala 
lalalalalalala 
Lala lailalalala lala lailalalala 
lalalalala 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yGkHozXfhRA
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Een wijs man  
https://www.youtube.com/watch?v=gx8hWI6lF4A  
 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gx8hWI6lF4A
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Samen  

https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo  

 

Kijk daar, een metselaar 

Hij bouwt een huis van steen 

Alle stenen netjes naast elkaar 

Een huis voor iedereen 

Eén voor één, steen voor steen 

Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen 

Niet alleen, maar 

Samen vormen zij een huis 

Samen, muren, deuren en ramen 

Samen vormen zij een huis 

Samen 

De Heer bouwt ook Zijn huis 
Daar zijn wij de stenen van 
Ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Amen 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo
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Hij is de rots 
https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY  
 
Hij is de rots 
Waar ik op sta 
Hij is de weg 
Waar ik op ga 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
In het begin 
Was Hij het woord 
Hij was bij God 
En het woord was God 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
Hij is het licht 
Dat altijd schijnt 
Van het begin 
Tot aan het eind 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
Hij is de rots 
Waar ik op sta 
Hij is de weg 
Waar ik op ga 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY
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My Lighthouse 
https://www.youtube.com/watch?v=JeJvKkBV6rY  
 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea (x2) 
 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea (x2) 
 
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
Safe to shore (x3) 
 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea (x2) 
 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JeJvKkBV6rY
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-onderbouw- 
 

1. De gelijkenis van het verloren schaap – Lukas 15:1-7 
 
Zie je de mensen staan? 
Ze luisteren naar de Heere Jezus. 
Hij vertelt een verhaal: 
 
Kijk, daar is een herder. 
Hij heeft honderd schapen. 
De herder zorgt goed voor zijn schapen. 
Als het avond is brengt hij ze in de stal. 
Eén schaapje loopt weg. 
Maar de herder ziet het niet. 
De herder telt al zijn schapen. 
O, wat schrikt hij! 
Er is een schaapje kwijt. 
Wat is de herder ongerust. 
De herder gaat het schaapje zoeken. 
Is het tussen de rotsen gevallen? 
Of heeft een leeuw het schaapje gedood? 
De herder zoekt overal. 
Wat ziet de herder daar? 
Zijn verloren schaap! 
Wat is hij blij! 
De herder legt het schaap op zijn schouders. 
Want het schaapje is moe.  
Hij brengt het veilig naar de stal. 
De herder roept zijn vrienden en buren. 
‘Kom,’ zegt hij. ‘Vier feest met mij. 
Want mijn schaap was verloren, 
Maar ik heb het weer gevonden.’  
 
Wat wil de Heere Jezus ons leren? 
De goede herder is de Heere Jezus. 
De Heere Jezus zoekt verloren mensen. 
Mensen die van Hem zijn weggelopen. 
Hij wil ze bij Hem terugbrengen. 
Wat is de Heere goed. 
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-onderbouw-  
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-bovenbouw- 
 

1. De gelijkenis van het verloren schaap – Lukas 15:1-7 
 
De Heere Jezus vertelt vaak een verhaal aan mensen. Ook aan ons. Want het staat in de Bijbel. De 
Heere doet dat om ons iets te leren. Zo’n verhaal heet een gelijkenis. Een gelijkenis betekent dus 
altijd wat. 
Nu komt er een verhaal over een herder en zijn schapen. Luister maar… 
 
Het begint licht te worden. De nacht is voorbij. De nieuwe dag is begonnen. Kijk, daar komen de 
schapen de stal uit. Ze mogen allemaal met de herder mee. De herder houdt veel van zijn schapen. 
Hij kent ze allemaal. En de schapen kennen de herder goed. Ze kennen hem aan zijn stem. 
De herder zal vandaag weer goed voor zijn schapen zorgen. Hij zoekt mooie plekjes op. Plekjes waar 
veel gras groeit. Dan kunnen de schapen lekker eten. Plekjes waar fris water is. Dan kunnen de 
schapen drinken. De herder zal goed op ze passen. Er komt wel eens een wild dier. Dat wil dan een 
schaapje pakken en opeten. Maar de herder zal hem wegjagen. Of hij zal met een dikke stok vechten 
tegen het wilde dier! 
Ja, de herder let goed op zijn schapen. Als ze nu maar goed naar hem luisteren. Als ze maar dicht bij 
hem blijven. Dan zijn de schapen veilig. 
 
Het wordt avond. De herder gaat met zijn schapen weer terug. Alle schapen mogen weer in de stal. 
Daar mogen ze gaan slapen. Totdat de nieuwe dag komt. 
Wat doet de herder nu? Hij telt zijn schapen: één, twee, drie, … Hij telt ze één voor één. Er moeten er 
honderd zijn. Zijn ze er allemaal? Nee, één schaap is weg! Waar zou het zijn? 
Wat gaat de herder nu doen? Hij gaat zoeken. Het is al donker geworden. Maar toch gaat hij het 
verloren schaap zoeken. Ja, het is een goede herder. 
Hij zoekt in de bossen. Hij kijkt tussen de struiken. De herder klimt op de bergen. Hij gaat in diepe 
kuilen kijken. 
Overal zoekt hij. Hij kan het nog steeds niet vinden. Wat is het schaap toch ver afgedwaald! Waar is 
het nu toch? Of zou een wild dier het opgegeten hebben? 
 
Plotseling, daar hoort hij wat…! Vlug loopt de herder er naar toe. En ja hoor… daar ziet hij het 
schaap!  
Is de herder boos op het domme schaap? Zegt hij: ‘Het is je eigen schuld’? Nee. De herder pakt het 
arme dier vast met zijn sterke handen. Het schaap is erg moe. Daarom legt de herder het op zijn 
sterke schouders. Zo draagt hij het weer naar de stal. 
Heeft het schaap een zeer pootje gekregen? Dan zal de herder het pootje verbinden. Heeft het erge 
honger of dorst? De herder geeft het eten en drinken. Ja, de herder is een goede herder. De herder is 
erg blij! Want hij heeft zijn verloren schaap gevonden! 
 
Weet je wat dit verhaal betekent? De Goede Herder is de Heere Jezus. De schapen zijn Zijn kinderen. 
Wat zorgt de herder goed voor zijn schapen. Zo zorgt de Heere Jezus goed voor Zijn kinderen. 
De herder ging het verloren schaap opzoeken. Zo zoekt de Heere Jezus ook verloren mensen. Dat zijn 
mensen die ver van de Heere zijn afgedwaald. Door hun eigen schuld. Net als dat domme schaap. 
Weet je wat je mag vragen? ‘Heere Jezus, wilt U mij ook opzoeken? Want u bent de Goede Herder. 
Mag ik ook een schaapje van Uw kudde worden?’  
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-bovenbouw-  
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-onderbouw- 
 

2. De gelijkenis van de talenten – Matthëus 25:14-30 
 

 
 
 
 
 

God heeft ons allemaal een talent gegeven.  
Op welke manieren kunnen we onze talenten gebruiken om God te eren?  
Als we zingen, kunnen we God eren door liedjes te zingen die Hem prijzen.  
Als we tekenen, kunnen we afbeeldingen maken van Bijbelverhalen.  
Als we koken, kunnen we voedsel maken voor de zieken.  
Net als de twee goede dienaren, moeten we onze talenten verstandig gebruiken.  
Dank God voor de schat die Hij gaf, Zijn Zoon. Vraag Hem om je te helpen je talenten 
te gebruiken om deze schat met anderen te delen. 
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-onderbouw- 

De talentenboom:  

Vul de boom met jouw talenten! 

Dit kun je tekenen, knippen & plakken, schrijven… 
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-bovenbouw- 

2. De gelijkenis van de talenten – Matthëus 25:14-30  

Jezus vertelt zijn leerlingen verhalen. Op een dag vertelt Hij: 

 

‘Een rijke man ging op reis naar het buitenland. Hij riep zijn 

knechten bij zich. Zij moesten voor zijn spullen zorgen terwijl 

hij weg was. Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten. Aan 

de volgende knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht 

kreeg één talent. Toen vertrok hij. 

 

De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij verdiende er vijf talenten bij.  

De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij verdiende er twee talenten bij.  

De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat. Daar stopte  hij het geld van 

zijn baas in. 

 

Een hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich.  

De knecht die vijf talenten had gekregen kwam naar voren. Hij gaf zijn baas de vijf extra 

talenten. Hij zei: “Kijk, u hebt mij vijf talenten gegeven. Nu heb ik er vijf bijverdiend.”  

Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knech t. Je paste goed 

op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je 

thuis in mijn huis.” 

Daarna kwam de knecht met de twee talenten naar voren. Hij zei: “Kijk, u hebt mij twee 

talenten gegeven. Nu heb ik er twee bijverdiend.”  

Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed 

op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je 

thuis in mijn huis. “ 

 

Als laatste kwam ook de knecht met het ene 

talent naar voren. Hij zei: “Baas, ik heb gemerkt 

dat u mensen hard laat werken. En alles is dan 

vervolgens voor u. Daarom was ik bang. Ik heb 

uw talent in de grond begraven. Hier hebt u het 

terug.”  

Maar zijn baas zei: “Je bent een slechte en luie 

knecht. Je wist toch dat je hard moest werken 

en dat alles dan voor mij zou zijn. Waarom heb 

je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? 

Dan had ik nu tenminste rente gekregen.  

Pak hem dat talent af en geef het aan de knecht 

met de tien talenten. Want iedereen die iets 

heeft zal nog iets krijgen. Hij zal zelfs heel veel 

krijgen. Maar iedereen die bijna niets heeft, die 

zal ook nog afgepakt worden wat hij heeft. En 

gooi die waardeloze knecht maar naar buiten, 

het donker in waar je gehuil hoort van wie bang 

zijn.”  
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-bovenbouw- 
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-onderbouw- 
 

3. De gelijkenis van het mosterdzaadje – Mattheus 13:31-32 
 
Jezus vertelt de mensen een gelijkenis over een mosterdzaadje. 
Hij wil zijn volgelingen leren hoe het koninkrijk van God is.  
 
Op een dag gaat een boer wat zaden planten in zijn veld. 
Als hij naar het mosterdzaadje kijkt, dan is het erg klein.  
Het zaadje ziet er niet belangrijk uit.  
De boer plant het met zorg.  
Hij graaft een gat, bedekt het zaadje met aarde en geeft het water. 
 
Langzaam groeit het zaadje uit tot een kleine plant.  
Elke dag geeft de boer water aan de plant en schijnt de zon.  
De plant wordt groter en groter. 
De plant groeit uit tot een boom: zo groot dat de vogels nesten maken en in de boom leven.  
 
Het mosterdzaadje herinnert ons eraan dat de kleinste dingen die we doen in het koninkrijk van God 
kunnen uitgroeien tot iets groters dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. 
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-onderbouw- 
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-bovenbouw- 
 

3. De gelijkenis van het mosterdzaadje – Matthëus 13:31-32 
 

Weer is Jezus aan het praten. Maar er komen zoveel mensen bij dat er niet genoeg plaats meer is. 
Daarom stapt Jezus in een boot, zodat allen Hem kunnen horen.  
 
En Hij begint verhalen te vertellen. Grote verhalen, maar ook kleine, die soms nog géén minuut 
duurden. Je kunt ze gemakkelijk onthouden. Ze gaan meestal over gewone dingen: over zaad of over 
een lamp, of over gewone mensen: een vrouw die een brood bakt of een visser die zijn net ophaalt. 
Met al die verhalen wil Jezus iets zeggen. Daarom moet je zoeken naar de betekenis ervan.  
Jezus zegt dan: 'Wie oren heeft om te horen, moet horen.' Zoiets als: 'Als je goed luistert, dan weet je 
wel waarover het gaat.' Luister eens naar het volgend verhaal van Jezus... 
 
31… ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in 
zijn akker zaaide.  
32Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. 
Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ifKH0-y7O_I  

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ifKH0-y7O_I


24 
 

-bovenbouw-  

Zaaien  
 
Om te kunnen groeien moeten zaadjes 
eerst gezaaid worden.  
 
Wie het zaad van zijn glimlach zaait,  
brengt licht in het leven van mensen.  
 
Wie het zaad van goedheid zaait,  
brengt rust bij wie hij ontmoet.  
 
Wie het zaad van vriendschap zaait,  
brengt warmte in het hart van zijn 
medemens.  
 
Wie het zaad van tederheid zaait,  
kan wonden genezen.  
 
Wie het zaad van liefde zaait,  
brengt geluk bij wie die liefde ontvangt.  
 
Wie woorden van vrede zaait,  
blaast de wolken van het leven weg.  
 
Die zaadjes kunnen heel klein zijn, maar 
toch kunnen ze voor velen een thuis 
maken waar het goed is om te wonen. 
 

Iets klein ...  
 
Iets klein kan iets heel groot worden  
- een petitie begint met één handtekening en 
kan uiteindelijk verandering teweeg brengen  
- een klein geschenkje kan grote vreugde 
brengen  
- het vlammetje van één lucifer kan een groot 
kampvuur worden  
- één vriendelijk woord kan iemand heel blij 
maken 
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-onderbouw- 
 

4. De gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer – Matthëus 7:24-29  
 
Jezus vertelt een gelijkenis over twee mannen die een huis moeten bouwen.  
De twee mannen zoeken de perfecte plek.  
 
De eerste man houdt van het strand en kiest ervoor om daar zijn huis te bouwen. Het is ook 
makkelijk om te graven. Hij denkt dat het een heel goed idee is. 
 
De tweede man is heel wijs. Hij houdt ook van het strand, maar hij weet ook dat zand geen goede 
bouwgrond is. De wijze man besluit zijn huis op een rots te bouwen. Het is lastig om te graven en het 
duurt langer, maar hij weet dat zijn huis veilig is op de rots. 
 
Op een dag komt er een enorme storm. Het regent pijpenstelen en de wind blaast met volle kracht. 
Al snel staat het land onder water. De storm veegt het huis op het zand weg. Maar het huis op de 
rots is veilig! 
 
Als Jezus klaar is met de gelijkenis, legt Hij uit wat het echt betekent.  
Wie Hem gehoorzaamt, is als een wijze man, die zijn huis bouwt op de rots. 
Wie Hem niet gehoorzaamt, is als de dwaze man, die zijn huis bouwt op het zand. 
 
Jezus zegt: “Als je naar Mij luistert, en doet wat Ik je zeg, dan ben je als de wijze man...  
...wat voor storm er ook zal komen, je bent altijd veilig”. 
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-onderbouw- 
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-bovenbouw- 

4. De gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer – Matthëus 7:24-29  
 

Jezus zit op een heuvel. Heerlijk op het groene gras, onder de blauwe hemel. Hij vertelt het ene 

verhaal na het andere. De mensen die om Hem heen zitten, luisteren met open monden. Wanneer 

Jezus iets vertelt, is dat niet zomaar een verhaaltje. Hij wil je iets leren. Over God. Over Zichzelf. Over 

het leven met God.  

 

‘Ik heb jullie veel verteld’, zegt Jezus, ‘maar nu moeten jullie dat niet alleen aanhoren. Jullie moeten 

ook dóen wat ik tegen jullie gezegd heb. Leef zoals God het graag wil.’  

 

‘Luister, Ik vertel jullie twee korte verhalen. Het eerste gaat over een man die een nieuw huis wil 

bouwen. Hij wil het graag goed doen. Het moet een stevig huis worden, waarin hij en zijn gezin veilig 

kunnen wonen.  

Hij zoekt de goede plek voor het huis. Dat is niet gemakkelijk. De ene plek is te dicht bij het water. 

Een andere is er juist te ver bij vandaan. Weer een andere plek lijkt wel mooi, maar daar zou het huis 

scheef komen te staan. Na lang zoeken heeft de man de perfecte plek gevonden: op een rots. Daar 

zal zijn nieuwe huis stevig en veilig staan.  

De man gaat aan de slag en op een dag is het huis klaar. Het is een prachtig huis geworden. Een 

prima plek om te wonen. De hele familie verhuist ernaar toe.  

 

En dan gaat het hard regenen, daar kan het huis op de rots wel tegen. Maar het regent niet alleen: 

het gaat ook heel hard stormen, maar ook daar kan het huis op de rots best tegen. Door al de regen 

wordt de rivier heel breed, maar bij het huis op de rots kan het water niet komen, want dat staat 

veilig hoog en droog op de rots.’  

‘Wanneer je doet wat Ik je vertel lijk je op deze man’, zegt Jezus, ‘jouw leven is dan als een huis dat 

tegen een stootje kan. Ik ben de Rots om op te bouwen.’  

 

‘Het tweede verhaal gaat over een andere man die ook een huis wil bouwen. Hij wil graag dat zijn 

huis snel klaar is. Hij heeft al snel een plek gevonden. De plek is wel erg dicht bij de rivier, maar nu 

schijnt het zonnetje lekker en er is geen wolkje aan de lucht.  

De man bouwt zijn huis op het zand. Dat is lekker snel en gemakkelijk. Het huisje is niet zo mooi en 

niet echt stevig, maar al gauw kan zijn hele familie erin gaan wonen en daar gaat het om.  

 

Dan gaat het hard regenen. Daar kan het dak helemaal niet tegen en het begint de lekken. Het water 

komt eerst met druppels naar binnen, maar wanneer het blijft regenen, worden de druppels stralen 

water. Al snel is de grond drijfnat en wordt het binnen een grote modderpoel. Daarna gaat het ook 

nog eens hard stormen en al gauw is het hele dak weggewaaid. Door al de regen wordt de rivier heel 

breed en het huis komt in de rivier te staan. Het zand onder het huis spoelt weg en dan … stort het 

huis in. Het is weg. Je ziet er niets meer van terug.’  

‘Wanneer je níet doet wat Ik je vertel,’ zegt Jezus, ‘lijk je op deze tweede man. Jouw leven is dan een 

huis dat niet stevig is en zomaar in elkaar stort.’  

 

De mensen in het groene gras, onder de blauwe hemel begrijpen heel goed wat Jezus hen wil 

duidelijk maken. Ze zeggen tegen elkaar dat ze willen lijken op de man die een stevig huis bouwt. Ze 

willen doen wat Jezus zegt. Ze willen Hem volgen.   
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-bovenbouw- 
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https://www.youtube.com/watch?v=7v1QUmjtz5Y
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