WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwald - de Falom, 2 maart 2025.
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst.

e Dienst 9.30 zondag 2 maart a.s.

Voorganger: Ds. B. Terlouw, de Westereen.

Collectes: 1¢ KIA Zending, 2¢ onderhoud gebouwen.

Koster: Reinder Visser.

Beamer: Oege Visser.

Kindermoment verzorgd door: Tjitske van Dijk en Petra Westra.
Kinderlied: https://youtu.be/TGdYbU8mksk?si=YGuEtLztvnIdNy6c
Onderwerp: Mijn god is zo groot.

Ouderling van dienst: Piet van Althuis.

Diaken: Eelke Dijkstra.

Lector: Jan Jitse Visser.

e Dienst 9.30 zondag 9 maart a.s.
Voorganger: Dhr. P. Knijff, Broeksterwald.
Collectes: 1¢ KIA Zending, 2¢ diaconie.

e De kerkenraad vergadert maandag 3 maart om 19.45 uur.

¢ Uitnodiging gemeentevergadering

Bij dezen nodigen wij u van harte uit, voor de jaarlijkse gemeentevergadering. Deze zal
plaatsvinden op woensdagavond 12 maart, aansluitend aan de dienst bidstond voor gewas en
arbeid. Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld.

e Berichten weekbulletin 9 maart inleveren voor vrijdagmorgen 7 maart voor 10.00 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 0511-421063/06 57177316 of via de mail:
weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

e Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Tetsje Rosier i.v.m. haar 875
verjaardag.

e Verjaardagen deze week
9 maart Zr. T. de Jong-de Jong, Johanneswald 1, kamer 010, 9269 VS Feanwalden (85 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

e Dankbetuiging

17 februari mocht ik, Tetsje, myn jierdei fiere. Wat in segen om tegearre sa ald te wurden.
Wat in waarmte, safolle kaarten en blommen. Tige tank, jim allegearre.

Geart en Tetsje Rosier-Reitsma.

e Gemeentemeeleven
Op vrijdag 21 februari mocht Br. Syb Hoekstra, Frijstéd 2, thuiskomen uit het ziekenhuis.

Br. M Jagersma is na een val vorige week, geopereerd aan zijn heup. Deze operatie is goed
verlopen en dhr Jagersma mag verder herstellen in de Waadwente. Afd De Botter,
Birdaarderstraatweg 68. 9101DA Dokkum.

e Verloting paaskaars 2023

In de hal van de kerk ligt een formulier voor de verloting van de paaskaars van 2023.

Wie belangstelling heeft voor deze kaars kan zijn of haar naam invullen op het formulier.

De kaars wordt dan verloot en met de gemeentevergadering van 12 maart a.s. wordt de naam
van de gelukkige winnaar bekend gemaakt.

De opkreaskommisje,
Binnie, Renny en Wiepie.
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o Koffiedrinken
Zondag 2 maart is de eerste zondag van de maand en is er na de dienst, gelegenheid om met
elkaar in de kerk koffie te drinken met iets lekkers erbij.

o Kliederkerk 16 maart 14.00 uur
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e Bijbel gesprekgroep

De eerstvolgende keer is op 5 maart om 19.45 uur in
de kerkenraadskamer. Deze keer graag vooraf Psalm
104 lezen. Een prachtige Psalm waarin God wordt
geprezen om Zijn schepping. En daar gaat deze avond
ook over. Het thema is “"In de natuur kom ik U tegen”
De bijbel leert ons dat wij God kunnen leren kennen door
Zijn woord- de bijbel- door Zijn werk - de schepping en
door Zijn hand in de geschiedenis. Zo mogen wij
ontdekken wie Hij is? We gaan het hebben over
verschillende geloofstalen en natuurlijk over de gelezen
tekst. Voel jullie welkom- ook als je alleen deze keer wilt
komen. Pieter Knijff.




e Collectes

1¢ Collecte: 02 maart, Kerk in Actie, zending (Egypte)

Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in
Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse
Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods
liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem
bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het
beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

2¢ collecte: onderhoud gebouwen.

1¢ collecte: Kerk in Actie, zending ( Egypte). 2¢ collecte: onderhoud gebouwen.

e Voorjaarszending

Zondag 2 maart is de jaarlijkse voorjaarzending. Deze zondag komt Ytjandra Sloot van
stichting Compassion Nederland ons iets vertellen over het werk wat zij in de verschillende
landen doen. Al jaren sponsort onze kerk kinderen zodat ze de hulp krijgen die nodig is.
Tijdens het koffiedrinken deze zondagmorgen krijgen we een uitleg wat Compassion kan
betekenen voor kinderen en geeft Ytjandra een verslag van haar eigen reis en ervaring.

In het kort Compassion (van hun website):

Jezus staat centraal

In alles wat wij doen, staat Jezus centraal. Ons werk is een antwoord op Jezus’ gebod om lief
te hebben als Hij en te zorgen voor de armen en kwetsbaren. Alle medewerkers worden
gedreven door de liefde van Jezus, werken vanuit Zijn naam en weten zich van Hem
afhankelijk. Alle kinderen op onze projecten krijgen een eigen bijbel. Ze leren wie Jezus is en
krijgen de kans Hem persoonlijk in hun leven te betrekken.

Voor kinderen in armoede

Wij vormen een beweging van mensen die zorgen voor kwetsbare kinderen en jongeren. We
willen hen liefhebben, beschermen en recht doen. We willen hen helpen om zich op een
gezonde manier te ontwikkelen op alle gebieden van hun leven: fysiek, cognitief, sociaal-
emotioneel en geestelijk. Zo krijgen zij de kans om de cirkel van armoede te doorbreken.

Altijd via een lokale kerk
Zorgen voor kwetsbare kinderen kunnen we niet alleen. We werken samen met sponsors,
relaties, ouders en verzorgers. Ook werken we altijd via lokale kerken; Gods ultieme middel
om mensen in hood te helpen. Lokale medewerkers kennen de omgeving als geen ander, zien
de nood en blijven wanneer de omstandigheden moeilijker worden. De kerk is een plek waar
kinderen gezien en beschermd worden, en waar ze horen dat ze
geliefd zijn.

Deze zondag wordt er een extra deurcollecte gehouden voor
Compassion. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de
hiernaast staande QR-code of een gift via NL15RAB0O0343350491
ovv: Voorjaarszending.

Namens de diaconie & zending van harte aanbevolen en geniet van
uw koffie of thee.




¢ Nieuwe ambtsdragers!!

“Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van
Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden
geopenbaard, vraag ik u: Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd
goed toezicht — niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van
te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde
die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste
herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.” 2 Petrus 5: 1-5

Om de gemeente van de Here Jezus Christus in stand te kunnen houden hebben we mensen
nodig die taken willen vervullen in de gemeente. In het bovenstaande stukje doet Petrus een
beroep op jullie allemaal. Om geheel vrijwillig de Heer te dienen en in Zijn gemeente een taak
te vervullen.

Binnenkort wordt er ook weer een beroep op jullie gedaan. Gelukkig wel, je zit er niet
levenslang aan vast. Het is net als estafettelopen, om de vier jaar geef je het stokje weer over.

Ik weet uit ervaring dat veel mensen eerst beginnen met de bezwaren waarom zij niet kunnen.
Maar ik zou daar echt anders naar kijken. Het is de Heer zelf die je roept. Je hebt talenten
gekregen om in Zijn gemeente te dienen. Maak dan gebruik van die kans en voel je daarin
bevoorrecht. Dat je mag dienen! Al was het alleen al om de krans van de luister niet mis te
lopen.

Ik wil daar nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Denk creatief! Wat heb ik nodig als ik het
wel zou doen? Soms is samen met een ander voor jou beter te doen. Soms zijn er
belemmeringen die je weerhouden. Geef die wensen aan!

In ieder geval kun je er nu al even over nadenken als binnenkort er een ambtsdrager bij je op
de stoep staat met de vraag of jij het wilt overnemen?

Pieter Knijff.

Oproep en werkwijze voor nieuwe ambtsdragers kerkenraad.

Van Wilma, Marten, Tiny en Tineke loopt in 2025 de kerkenraadsperiode af. Daarnaast staan
nog 2 vacatures open. Onze kerk is dus op zoek naar 5 nieuwe ambtsdragers in de
kerkenraad:1 wijkouderling, 2 diakenen en voor de nog openstaande vacatures 1
jeugdouderling en 1 ouderling kerkrentmeester.

Wij roepen u en jou op om namen voor te dragen voor nieuwe kerkenraadsleden. En ja, je
mag ook jezelf voordragen, als jij je geroepen weet! Belijdende leden mogen zitting nemen in
de kerkenraad, maar ook doopleden (waarbij doopleden bij de bevestiging een belijdenisvraag
krijgen).

Namen kunnen schriftelijk en ondertekend ingeleverd worden bij de scriba, Liesbeth Rozema-
Visser, Skutterwei 8, of via de mail op scriba@pknbroeksterwald.nl Ook mag u een
ondertekend briefje met namen in de collectezak deponeren. (Graag in een envelop met
daarop vermeld vacatures) Dit kan tot en met 16 maart 2025. Van deze aangeleverde namen
wordt een kandidatenlijst gemaakt en besproken door de kerkenraad.

Vervolgens brengt een aantal kerkenraadsleden een bezoek aan de kandidaten die op de lijst
staan. Daarbij wordt besproken welke functie het beste bij hem/haar zou passen. De kandidaat
krijgt bedenktijd. Als hij of zij aangeeft niet beschikbaar te zijn, gaat de kerkenraad verder op
zoek. Als alle geschikte namen op de kandidatenlijst bezocht zijn, houdt de kerkenraad op met
zoeken, ook als er op dat moment nog vacatures open staan.

De kandidaten die “ja” hebben gezegd worden tijdens een kerkdienst in dat ambt bevestigd.
Die dienst wordt, zo mogelijk, in mei 2025 gehouden.

Heb je vragen, wil je meer weten, neem dan contact op met de voorzitter Piet van Althuis
tel. 0622068697 of de scriba Liesbeth Rozema 0613616368


mailto:scriba@pknbroeksterwald.nl

e Liturgie

Welkom

Openingslied: Ps. 27:2 Eén ding slechts.....

Stil gebed/ Votum en Groet.

Zingen: Ps. 27:4 Zoals Gij eenmaal...

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Zingen: Opw. 689 Spreek Heer door Uw heilig Woord.

Kort woordje voor de kinderen.

Kinderlied: Mijn God is zo groot.

Kinderen verlaten de kerkzaal.

1¢ schriftlezing: Matt. 6:25-34.

Zingen: ELB. 58: 1,2,3 Zoek eerst het Koninkrijk.

2¢ schriftlezeng: Lukas 10:38-42.

Uitleg en verkondiging.

Zingen: ELB 170 Groot is uw trouw.

Zingen: Geloofsbelijdenis.

Collecte: Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal en is er een
presentatie van Compassion.

Dankgebed en voorbeden.

Zingen: Gez. 427: 1, 5 Beveel gerust uw wegen.

Wegzending en Zegen.

Amen, Amen, Amen.

¢ Wie gaat er mee en ontdek Pantropica en reis de halve wereld rond.

Gezellige middag voor iedereen!

Datum: 19 maart 2025

Vertrek: 12.30 uur vanaf de Brink

Kosten: 15,00 p.p. inclusief entree en koffie met lekkers, te voldoen bij vertrek.
Vervoer: Eigen vervoer of meerijden (opgeven op opgave formulier)

We gaan naar Pantropica, beter bekend als de Orchideeénhoeve in Luttelgeest, om daar te
genieten van een tropische tuin met prachtige planten en bloemen en bontgekleurde vogels en
vlinders en wie weet wat nog meer. We sluiten af met koffie en iets lekkers in het restaurant,
waarna weer we op terugreis naar Broeksterwald gaan.

Deze gezellige middag wordt voor u verzorgd door de Diaconie.

OPGAVE: d.m.v. opgaveformulier (hal kerk), email:eelkewiepie@knid.nl,

tel: 0627273739




