
                                  

                               

WEEKBULLETIN 

 

Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwâld – de Falom, 8 juni 2025. 
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst. 

● Dienst 9.30 zondag 8 juni a.s. Eerste Pinksterdag. 

Voorganger: Dhr. P. Knijff, Broeksterwâld. 
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen. 
Koster: Klaas Jilderda. 

Organist: Bauke Talsma. 

Beamer: Oege Visser.  

Kindermoment verzorgd door: Baukje Rozema en Roelie Plutschouw.  

Kinderlied: https://youtu.be/b2XyjPHGviQ?si=4XeqptmlNeJcMs89  
Onderwerp: Door de kracht. 

Ouderling van dienst: Trieny Jilderda. 

Diaken: Klaas Steegstra. 

Lector: Anneke Wolters. 

 

● Dienst 09.30 zondag 15 juni a.s. Voorbereiding Heilig Avondmaal. 

Voorganger: Ds. B. Terlouw, de Westereen. 
Collectes: 1e  Recreatiewerk Lauwersoog, 2e onderhoud gebouwen. 
 
● Berichten weekbulletin 15 juni inleveren voor vrijdagmorgen 13 juni voor 10.00 uur op 
Haaijehoeke 8, tel. 0511-421063/06 57177316 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.  

 

● Kerkboeket en bloemengroet:  
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tetsje Rosier-Reitsma Master Hamstrjitte 

10 (thuiskomst uit ziekenhuis). 

 
● Verjaardagen deze week: 
10 juni Br. M. Koonstra, De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, ’t Skûtsje 19, 9101 DA 
Dokkum. (83 jaar). 14 juni Br. M. Jagersma, Sjoerd Baukesstrjitte 1, 9108 ND Broeksterwâld   
(93 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd. 

 

● Geboren. 
Dankbaar en blij zijn Nivard en Rennie Vrieling/Schaafsma met de geboorte van hun dochter Lotte 

Johanna. Zij is geboren op 22 mei 2025 en het zusje van Sven en Linde. Ze wonen aan de Pieter 

Dantumastrjitte 11. Als gemeente feliciteren we Nivard en Rennie van harte en wensen hun Gods 

Zegen toe.  

● Collecten: 

1e Collecte 8 juni, Kerk in Actie, zending (Myanmar, Pinksteren). 

 

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend toegenomen. Veel kinderen 

en jongeren zijn getraumatiseerd, maar praten over psychisch welzijn is taboe. De Raad van 

Kerken wil dit doorbreken en traint kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen 

helpen bij traumaverwerking. 

Onder jongeren nemen ook drugsverslaving en zelfmoord. De Raad van Kerken stimuleert en 

ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. 

Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods licht onder jongeren in Myanmar. 

2e Collecte: Onderhoud gebouwen. 

 
 

 

1e collecte: Kerk in Actie                                           2e collecte: Onderhoud gebouwen. 

Zending (Myanmar, Pinksteren). 

https://youtu.be/b2XyjPHGviQ?si=4XeqptmlNeJcMs89
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● Zondag 8 juni – Pinksterfeest.  

Het thema is deze keer: Pinksteren- het feest 

van de taal.  

We hebben een levende God die spreekt door 

Zijn Woord. Dat woord moet ons dan wel 

bereiken en niet alleen ons. Anne en Corrie 

zijn naar Malawi geweest en hebben daar 

Bijbels overhandigd in de taal die ze daar 

kunnen lezen. Ze gaan ons iets vertellen over 

de reis die ze hebben meegemaakt en er 

worden foto’s op de beamer getoond.  

En wij gaan de bijbel openen op drie plaatsen. 

We beginnen bij Genesis 11 waar de Bijbel 

vertelt waarom er zoveel talen zijn. Dan gaan 

we naar Matheus 24  waar Jezus een 

verbinding legt tussen al die Bijbelvertalingen 

en Zijn wederkomst. En dan lezen we nog 

Handelingen 2: 1-12 waar we kunnen lezen 

dat iedereen in Jeruzalem de blijde boodschap van redding in zijn eigen taal verstond. Het begin 

van enorm evangelisatieprogramma. En we gaan natuurlijk liederen zingen die bij het pinksterfeest 

horen.  

Pieter Knijff  

 

● Reis naar Kantheska, Malawi. 

Wij zijn van 19 t/m 29 mei naar Malawi geweest om o.a. Kantheska te bezoeken, waar vorig jaar 

de WS groep van Broeksterwâld op project is geweest. Wij hebben daar 100 bijbels mogen uitdelen 

dat door veel gemeenteleden is gesponsord. Komende zondag 8 juni tijdens de morgendienst 

willen wij jullie wat vertellen over deze bijzondere reis en zullen wij foto’s laten zien. 

Groet van Anne en Corrie Marinus 

● Liturgie zondag 8 juni 2025 

 

• Zingen voor de dienst: ELB 150 Ruis O Godstroom van genade.   

• Welkom. 

• Zingen: Intochtslied: Psalm 87 Op Sions berg sticht God zijn Heilige stede  

• Stilte moment.  

• Bemoediging en groet 

• Aankondiging: Pinksteren: Het feest van de taal.   

• Project Malawi: Anne en Corrie gaan iets vertellen over de  reis die ze naar Malawi  

hebben gemaakt en waar ze bijbels hebben uitgedeeld in de moedertaal die daar  

gelezen en gesproken wordt.  

• Zingen: Gezang 250: 1,4 en 5 Kom Heilige Geest Gij vogel Gods.  

• Leefregel: Galaten 5: 16-26. 

• Gebed om de Heilige Geest. 

• Kindernevendienst met eigen lied.  

• Lezing 1: Genesis 11: 1-9 

• Zingen: Opwekking 27 Leid mij Heer, o machtig Heiland.  

• Lezing 2: Matheus 24: 13+ 14 en Handelingen 2: 1-12   

• Zingen na Tweede lezing: Kracht uit de hoogte van Jaap Zijlstra Melodie ELB 132 U zij de 

glorie zie bijlage 1. 

• Overdenking. 

• Zingen: Gezang 249 Wij leven van de wind.  

• Geloofsbelijdenis van Nicea. 

• Zingen: Opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de Heer. 

• De kinderen komen terug.  

• Dankgebed en voorbeden. 

• Inzameling van onze gaven.  

• Zingen: Slotlied Gezang 477 Geest van hierboven.    

• Zegen. 

 



 

 

Bijlage 1 Melodie U zij de glorie ELB 132  

1.Kracht uit de hoogte,  
vuur van God de Heer 
daal op onze hoofden,  
ja, daal in ons neer.  
Geef ons taal en teken,  
spreek door onze mond,  
laat de wereld weten:  
Christus overwon!  
Kracht uit de hoogte,  
vuur van God de Heer,  
daal op onze hoofden,  
ja, daal in ons neer.  
 

2.Storm van de hemel, 
stem van grote kracht, 
spreek in onze dagen, 
spreek met overmacht. 
Stort in ons Uw vreugde, 
steek de tongen aan, 
laat de schepping weten: 
Jezus is opgestaan! 
Storm van de hemel, 
stem van grote kracht, 
spreek in onze dagen, 
Spreek met overmacht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Verhaal van Pinksteren 

Op een dag, vijftig dagen na Pasen, waren de vrienden van Jezus samen in een huis in 

Jeruzalem. Ze waren verdrietig en een beetje bang, want Jezus was naar de hemel 

gegaan. Maar Hij had beloofd dat Hij hen niet alleen zou laten. Hij zou hen een helper 

sturen: de Heilige Geest. 

Plotseling gebeurde er iets bijzonders. Er klonk een geluid als een harde wind, en het 

vulde het hele huis. Toen zagen ze iets dat leek op vlammen van vuur, die zich 

verdeelden en op ieder van hen neerkwamen. Ze voelden zich ineens vol kracht en 

vreugde. 

De Heilige Geest was gekomen! 

Ze begonnen in andere talen te spreken, talen die ze zelf niet kenden. Buiten op straat 

hoorden mensen uit allerlei landen hen spreken in hun eigen taal. Ze waren verbaasd: 

“Hoe kunnen deze mensen onze taal spreken?” 

Petrus, één van Jezus’ vrienden, stond op en sprak tot de menigte. Hij vertelde dat dit 

het werk van God was, en dat Jezus leeft. Die dag geloofden duizenden mensen in 

Jezus. Het was het begin van de kerk! 

Piet van Althuis 


