WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwald — de Falom, 31 augustus 2025.
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst.

Kanselbericht
Op D.V. zondag 14 september a.s. zal in de morgendienst worden gedoopt

Lotte Johanna Vrieling
Dochter van Nivard en Rennie Vrieling-Schaafsma, zusje van Sven en Linde.

Lotte is geboren op 22 mei 2025.
De dienst begint om 9.30 uur en Pieter Knijff gaat deze dienst voor.

e Bericht van overlijden.

Op 4 augustus 2025 is op de leeftijd van 77 jaar overleden broeder Jan Fokkens. De afscheidsdienst
heeft plaatsgevonden op 9 augustus jl. in deze kerk. Na de afscheidsdienst is broeder Fokkens naar
zijn laatste rustplaats gebracht te Aldwald. Als gemeente bidden we Ankje, de kinderen en
pakesizzers Gods Zegen en nabijheid toe. Dat ook zij de kracht en steun mogen ontvangen uit Psalm
23 "De Heare is myn Hoeder”

e Dienst 9.30 zondag 31 augustus a.s.
Voorganger: Dhr. P. Knijff, Broeksterwald.
Collectes: 1¢ Pastoraat, 2¢ onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.

Beamer: Henk Rozema.

Kindermoment verzorgd door: Baukje Rozema.
Kinderlied: https://youtube.com/watch?v=dTVcRkoGd4&feature=shared.
Onderwerp: Jezus is de goede herder.

Ouderling van dienst: Tineke Haisma.

Diaken: Bettina Visser-Eelkema.

Lector: Klaas Steegstra.

e Dienst 11.00 zondag 7 september a.s.
Voorganger: Ds. A. Elverdink, Eastermar.
Collectes: 1¢ jongere generaties, 2¢ onderhoud gebouwen.

e Berichten weekbulletin 7 september inleveren voor vrijdagmorgen 5 september.
weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

e Kerkboeket en bloemengroet:

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Br. Geart en Zr. Tetsje Rosier-Reitsma Mr.
Hamstrjitte 10 (65 jaar getrouwd). Ook ging er een bloemengroet naar Br. Jouke en Zr. Jeltje v.d.
Veen-Soepboer Atewei 4 (getrouwd) en Zr. Jitske de Jong-Halbesma Kavelwei 41B (83 jaar) en Zr.
Feikje Huizenga-Raap Haadwei 168 Damwald (83 jaar).

e Verjaardagen deze week:
5 september Zr. A. van der Zwaag-van der Galién, Master Woudstrastrjitte 15, 9108 MJ]
Broeksterwald (81 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

e Pastoraat.

Br. S. Hoekstra Frijstéd 2 is deze week opgenomen in de Waadwente in Dokkum. Hij heeft geen
goede berichten gekregen en zo als het nu lijkt is dit voor hem een definitief afscheid van zijn
vertrouwde plek.
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¢ Koffiedrinken:
Zondag 7 september is de eerste zondag van de maand en is er voor de dienst, vanaf 9.45 uur
gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee, met iets lekkers erbij.

e Lunch Startzondag - 14 september

Op zondag 14 september organiseren we een feestelijke startzondag met een inspirerend programma voor
jong en oud. Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht: er staat een heerlijke lunch voor u
klaar! Een enthousiaste groep van World Servants helpt mee om deze lunch te verzorgen. Een mooie
manier om samen te genieten én elkaar te ontmoeten.

Wilt u mee-eten? Dan kunt u zich opgeven via de lijst in de hal van de kerk. Aanmelden kan ook per e-
mail via diaconie@pknbroeksterwald.nl of telefonisch via 06-10092029.

We hopen op een mooie dag vol verbinding, ontmoeting en gezelligheid!

e Zondag 14 september Startzondag.

— Op 14 september hopen we de startzondag voor het nieuwe seizoen te
houden. Het gaat dan over ‘pelgrimeren’. Dat is onderweg zijn naar
heilige plaatsen. En het is de bedoeling dat we ook daadwerkelijk onderweg
gaan. En dan wel op de fiets en voor wie dat niet kan is er een programma
in de kerk.

De Israélieten gingen bij de feesten massaal naar de tempel en zongen dan
de psalmen 120- 134 en dat proberen wij nu ook te doen. Niet allemaal,
een aantal ervan. We beginnen met het lezen van psalm 120. De Israéliet
zit nog eenzaam thuis en verlangt naar het samenzijn met zijn zusters en
broeders en natuurlijk naar een ontmoeting met God. Daarna lezen we
psalm 121, die bekende van: “Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen

| aan, waar komt mijn hulp vandaan? Het is het begin van de reis en thema
van de dienst. Het is ook het begin voor Lotte Johanna Vrieling. Haar ouders willen haar graag ten
doop houden, mooier begin kun je niet wensen. ‘Mijn hulp komt van de Here’ schrijft de
psalmdichter van psalm 121. En zo is het maar net.

e Collectes:

1¢ collecte is bestemd voor Pastoraat. 2¢ collecte is voor onderhoud gebouwen.

1¢ collecte: Pastoraat 2¢ collecte: onderhoud

gebouwen.



~~ HELPENDE HANDEN
GEZOCHT ™™

Na de zomervakantie zijn we bij de

kindernevendienst helaas nog maar met 3 dames
over! Wij zijn dus zeer dringend opzoek naar
mannen/vrouwen, jongens/meisjes vanaf 15 jaar
die ons willen helpen bij de kindernevendienst!
Kun je bijvoorbeeld mooi verhalen voorlezen,
ben je creatief en/of enthousiast?
Help ons om SAMEN de verhalen door te geven
aan de jeugd!

Bel of App Baukje Rozema 0612109973

e Dankbetuiging van Anna G. Osinga:

Ik ben heel dankbaar dat ik op vrijdag 11 juli 100 jaar ben geworden.
In mijn lange leven is van alles gebeurd. In 1941 overleed mijn
moeder Antje op jonge leeftijd, in die tijd was het gewoon dat in mijn
geval ik verantwoordelijk werd om op 15 jarige leeftijd het werk over
te nemen van mijn moeder. Dat heb ik met veel liefde gedaan. Toen
mijn vader overleed was ik 47 jaar en ging wonen in Broeksterwald,
en ging ik werken in de keuken bij Talma in Veenwouden. Daar ben ik
12 jaar geweest en kreeg ik mijn pensioen. Zingen was voor mij heel
gelangrijk en ik werd lid van het koor “Ta Gods Eare”. Dat was een
mooie tijd. Later ben ik gaan wonen in “Nij Tjaerda” in Damwald.
Daar heb ik pIm. 9 jaar gewoond met veel plezier. Hier heb ik mijn
100°* verjaardag gevierd; het was op die zaterdag ook een prachtige
dag voor mij, met zoveel mensen om me heen om dat met mij te
vieren.

Een bedrag van 435 euro wat u mij heeft geschonken gaat naar de MAF dit is een christelijke
organisatie, die met kleine vliegtuigjes vliegt over de hele wereld, om mensen hulp te brengen die
vaak in onherbergzame gebieden wonen. (Het bijzondere is dat de schoonzoon van Klaas en Cora
met zijn vrouw aangenomen is bij de MAF en bezig is met zijn vliegbrevet en later wordt
uitgezonden en als piloot hoopt te vliegen voor deze organisatie). En nu woon ik in “Talma Hoeve” in
Feanwalden waar ik gelukkig ben; ik woon hier heel mooi met lieve mensen om mij heen. Er is hier
van alles te doen. Ik ben God dankbaar dat Hij mijn leven heeft geleid en ik mag vertrouwen op
Hem dat hij altijd bij mij blijft. Ik blijf bij onze kerk in Broeksterwald en mocht u een keer langs
willen komen dan bent u van harte welkom.

Mijn adres is: Talma Hoeve-kamer 009- Johanneswald 1, 9269 VS Feanwalden.

Veel liefs voor u allen: Anne Osinga.



e Zondag 31 juli Het lied van het lam

Durven we het nog aan? Zingen in deze tijd. Een tijd
waar crisis, geweld en oorlog de overhand lijken te
hebben. En waar het in Europa lijkt dat het aantal
christenen afneemt en God niet relevant meer is. Jezus
laat aan zijn apostel Johannes vergezichten zien over
hoe alles zal worden. We lezen Openbaring 15. Het
gaat over beelden van overwinning en een
rechtvaardig oordeel. We gaan zondag vooral mooie
liederen zingen en luisteren naar wat Jezus ons te
zeggen heeft in dat lied van Hem. Zing je mee?

e Liturgie zondag 31 augustus:

-Zingen voor de dienst: Lvk 457 Heilig, Heilig, Heilig, Here God almachtig.
-Welkom door de ouderling van dienst.

-Zingen: Liedboek 2013 Psalm 150 a Geprezen zij God ! Gij engelen koor (zie bijlage 1).
-Stilte moment.

-Bemoediging en groet.

-Aankondiging: Het lied van het lam.

-Woord ten leven: Efeze 5: 10-20.

-Zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld

-Gebed om de Heilige Geest.

-Kinderneven dienst.

-Inleiding met drie plaatjes op de beamer.

-Lezing: Openbaring 15: 1 t/m 8.

-Zingen: Lvk 109 Hoor een heilig koor van stemmen.

-Overdenking.

-Zingen: Opwekking 818 Op die dag.

-Dankgebed en voorbeden.

-Inzameling van onze gaven.

-Zingen: Lvk 300 Eens als de bazuinen klinken.

-Zegen.

Bijlage 1 Psalm 150 A1 t/m 4

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



