
                                  

                               WEEKBULLETIN 

 

Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwâld – de Falom, 14 september 2025. 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst. 

 

Kanselbericht 
 

Zondag 7 september jl. is op de leeftijd van 87 jaar overleden 

 

broeder Siep Hoekstra 
 

Echtgenoot van zuster Hillie Hoekstra-Annema, wonende aan de Frijstêd 2 te Damwâld. 

De begrafenis heeft afgelopen donderdag 11 september plaatsgevonden in besloten kring.  

We wensen Hillie en de kinderen veel sterkte en bidden dat zij ook kracht  

mogen ontvangen uit Gezang 14 “De Heer is mijn Herder” 

 

● Heilige Doop. 

"Gods liefde en trouw, zijn voor altijd bij jou. 

Met de doop als teken, van Zijn eeuwigdurende Zegen" 

In deze ochtenddienst zal de Heilige Doop worden bediend door de heer Pieter Knijff aan Lotte 

Johanna Vrieling. Zij is geboren op 22 mei 2025 en dochter van Nivard en Rennie Schaafsma-

Vrieling. We hopen op een feestelijke en gezegende dienst.   

 

● Dienst 9.30 zondag 14 september a.s. Voorbereiding Heilig Avondmaal/ Startzondag. 

Voorganger: Dhr. P. Knijff, Broeksterwâld. 

Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen. 

Koster: Gepke Feddema. 

Organist: Nienke van der Heide. 

Beamer: Piet van Althuis.  

Kindermoment verzorgd door: Roelie Plutschouw. 

Kinderlied: https://youtu.be/yoIVC8-DgRU?si=zfxMcvMOUgD4fO 
Onderwerp: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht.        
Ouderling van dienst: Tineke Haisma. 

Diaken: Henk de Vries. 

Lector: Christine Deinum. 

 

● Dienst 9.30 zondag 21 september a.s. Heilig Avondmaal. 

Voorganger: Ds. M. J. Koppe, Dokkum. 

Collectes: 1e  KIA Werelddiaconaat, 2e kerk. 

 

● Berichten weekbulletin 21 september inleveren voor vrijdagmorgen 19 september voor 

10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.  

 

● Kerkboeket en bloemengroet:  

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, Br. Foeke en Zr.Pia Oberman-v. Leijen Ds. 

Dijkstrawei 12 (40 jaar getrouwd). 

 

● Pastoraal nieuws:  

In verband met haar gezondheid is verhuist naar Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74-9251 GM 

Burgum afdeling Elshof kamer 2, Zr. H. Jilderda-Kooistra echtgenote van Br. D. Jilderda, Mr.  

Hamstraat 4. Een kaartje sturen is van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:weekbulletin@pknbroeksterwald.nl


 

 

 

● Tanksizzing: 
 

Aukje 16 jier! 

  

Wy binne bliid dat Aukje op 13 September har 16e jierdei fiert (hat) 

En tankber dat wy dat meielkoar dwaan kinne. 

De ofrûne jierren hat Aukje in soad problemen mei har sûnens hân. 

Foaral de lêste moannen, sikenhûs yn en út…. 

De dokters hiene net folle hoop. 

Mar Aukje lit har net stjoere en giet it paed wat de Heare foar har betocht hat. 

Aukje har sûnens bliuwt brekber, mar wy fersoarchje har mei leafde en binne tankber dat sy 

nog by ús is. 

Dy leafde en waarmte fiele wy ek fan de minsken om ús hinne, Tige tank foar alle besoekjes, 

kaartsjes, appkes en tillefoantsjes.  

  

Groeten fan 

Aukje, Jacob & Zoë, Pieter, Gerlof & Djoke Wolters. 

 

 

● Tankbetsjûging. 

 

Hertlik tank foar jim gebeden en alle oare foarmen fan meilibjen tidens it siik-wêzen en nei it 

ferstjerren fam myn leave man, ús leave heit, skoanheit en pake 

 

                                          Jan Fokkens. 

 

It wie hertferwaarmjend! 

Ankje Fokkens-de Groot 

bern en bernsbern. 

 

 ● Catechisatie voor de 16+ jeugd. 
Alvast wat informatie om over na te denken: catechisatie. Na een aantal jaren is het weer 

mogelijk om je zoon/dochter naar catechisatie te laten gaan. Errit vd Heide, de dominee van 

de Petrusgemeente nodigt onze jeugd van harte uit om bij hem catechisatie te volgen. We 

zagen al bij de EO-jongerendag dat hij op een leuke en gezellige manier met de jeugd om gaat 

en daarom lijkt ons dit een mooie manier om bij hem te groeien in het geloof. We merken dat 

het voor de jeugd belangrijk is om over dingen te leren praten die op dit moment bij hun 

spelen, Errit probeert dit te verbinden met ons geloof in God. 

De jeugd hoeft zich vooraf niet op te geven. 

 

 

● Actie suikerbrood. 

In de week van 22 tot 26 september hebben wij 

onze eerste huis aan huis actie. Op maandag 22 

september komen wij bij u aan de deur in 

Broeksterwâld en de Valom. Door het kopen van 

een heerlijk Fries suikerbrood (5,00 euro) steunt u 

onze reis en het project waar wij straks de handen 

uit de mouwen gaan steken. Helpt u mee? Mocht u 

niet thuis zijn maar wel graag zo’n lekker 

suikerbrood willen bestellen, neem dan contact op 

met Wilma Kooistra 06-43019876  

Alvast bedankt namens de World Servantsgroep 

Broeksterwâld en omstreken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Collectes: 

 
1e collecte: KIA Werelddiaconaat                                   2e collecte: onderhoud  

                                                                                  gebouwen 

                                                                        
 

● Volgende Bijbelgroep woensdag 8 oktober  om 19.45 uur.   

We gaan nog even door met het boekje ‘Dichterbij dan je durft te dromen- over God horen, 

zien en ervaren.’ Maar juist op deze avond gaat het over verlatenheid, dat wij ons door God 

verlaten voelen. We lezen thuis  als voorbereiding Psalm 22 en Matheüs 27: 45 t/m 50. Het 

thema van deze avond is “Mijn God, mijn God waarom?” We hopen met elkaar te spreken over 

een thema dat ons allen raakt.  

Pieter Knijff  

   

● Startzondag: 

Nog een paar  opmerkingen: 

• Zondag 14 september hopen we gezamenlijk de 

startzondag te vieren waarin ook Lotte Johanna 

Vrieling zal worden gedoopt. 

• In de dienst staat centraal Psalm 121 en na de 

dienst gaan we aan de slag met de andere 

pelgrimspsalmen 122 t/m 134, dat kan met een 

fietstocht en voor wie dat niet kan is er een ‘tocht’ 

door de kerk. Als voorbereiding zou je ze alvast 

deze psalmen kunnen lezen.  

• Voor de jeugd is er een eigen programma en die 

zijn daarvan al op de hoogte gesteld via hun eigen 

media. 

• Psalm 131 gaat over de stilte. En die behandelen we bij de “Broekmolen” waar 

we even stil zijn en kunnen genieten van de natuur. Zo behandelen  we nog een 

paar psalmen, niet allemaal.  

• Psalm 133 lezen we in de kerk en dan willen we samen met elkaar eten.  

• Inmiddels zijn de eerste opnames gemaakt door Isa Visser van ‘Omrop Fryslân’.   

Ze maakt die voor het programma “Fryslân hjoed”. Het gaat om een uitzending 

van ongeveer drie minuten, dus geen vervolgserie. De mensen die ze wil gaan 

interviewen op zondag zijn daarvoor gevraagd, dus jullie hoeven je verder geen 

zorgen te maken. Wel heeft ze gevraagd om aan het einde van de dienst een 

paar opnames te maken vanaf achteren. Dit hebben we toegezegd. Daarna 

maakt ze nog een paar opnames tijdens de fietstocht. Volgens mij is het ook een 

manier om onze gemeente positief in het nieuws te brengen.  

• Dat we ook een mooie start mogen maken voor het komende seizoen. Jullie zijn 

allemaal van harte welkom. Voor de maaltijd moest je je wel van te voren 

opgeven. En we hopen natuurlijk voor de fietstocht op droog weer.    

                    Pieter Knijff  



 

 

● Voorbereiding Heilig Avondmaal.      

Op zondag 21 september hopen jullie met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Meestal 

besteden we in de dienst er aan vooraf enige aandacht aan die voorbereiding. In overleg met 

de kerkenraad wil ik dat deze keer via het weekbulletin doen. Er is al zoveel te doen in de 

startdienst. Ik vraag jullie aandacht voor de ‘Gewone catechismus’ en behandel drie vragen 

daaruit rondom het avondmaal:  

Wat proef je in het avondmaal?                       

De hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde van Christus; de hoogte , door de 

gemeenschap met Hem te ervaren; de diepte, door Zijn lijden, sterven en opstanding te 

gedenken; de breedte, door de eenheid onder broeders en zusters te laten zien; en de lengte, 

door Zijn komst te blijven verwachten.  

Hoe raakt het avondmaal aan je gewone dagelijkse leven? Door het avondmaal staat 

heel mijn leven in het hoopvolle perspectief van Jezus’ komst en gaat er een andere wind 

waaien in mijn leven: die van Gods Geest. Doordat ik van verzoening leef, zoek ik de vrede 

met alle mensen.  

Wat vier je in het avondmaal? In het avondmaal gedenken wij de dood van Christus, 

danken wij God voor zijn onuitsprekelijke genade, beoefenen wij de gemeenschap met 

Christus die met zondaren samen wil zijn, en verwachten wij met Israël de tijd dat God het 

feestmaal klaarmaakt voor alle volken.  

Mogen jullie je zo voorbereiden voor het komende avondmaal.  

Pieter Knijff   

 

● Liturgie (start) zondag 14 september 2025:  

 

• Lied voor de dienst: ELB 218 Samen in de naam van Jezus.  

• Welkom 

• Intochtslied: Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie  

• Stilte moment  

• Bemoediging en groet 

• In Memoriam Siep Hoekstra 

• Gezang 14: 1 en 3  De Heer is mijn Herder  

• Gebed om hulp 

• Lezen doopformulier  

• Geloofsbelijdenis  

• Evangelische liedbundel 371 Mijn Jezus ik hou van U  

• Doopvragen en dopen  

• Gezang 293 Wat de toekomst brenge moge   

• Lezing: Psalm 121  

• ELB 184 Ik wandel in het licht met Jezus 

• Overdenking 

• ELB 213 Ik wil jou van harte dienen  

• Voorbede en dankgebeden 

• Collecte  

• Sela: Toekomst vol van hoop   

• Zegen 

• Na afloop bent u van harte uitgenodigd om samen koffie te drinken  

 

 


