WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwald — de Falom, 5 oktober 2025.
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst.

e Dienst 9.30 zondag 5 oktober a.s. Israélzondag.
Voorganger: Dhr. A. Wienen, Zuidhorn.

Collectes: 1¢ KIA Werelddiaconaat Israél, 2¢ kerk.

Koster: Gepke Feddema.

Organist: Bauke Talsma.

Beamer: Oege Visser.

Kindermoment verzorgd door: Petra Westra en Ymkje de Vries.
Kinderlied: https; //youtu.be/BMIVwqlykCs?si=XGN2xj1yGNTj73I
Ouderling van dienst: Wendy van der Velde.

Diaken: Henk Rozema.

Lector: Tineke Haisma.

e Dienst 9.30 zondag 12 oktober a.s.
Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwert.
Collectes: 1¢Diaconie, 2¢ onderhoud gebouwen.

e Berichten weekbulletin 12 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 10 oktober voor
10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 0511-421063/ 06 57177316 of via de mail:
weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

¢ Kerkboeket en bloemengroet:

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Corrie v.d. Veer-de Nijs
Haadwei 52 (80 jaar). Ook ging er een bloemengroet naar Br. Harm Dijkstra
Patrimoniumwei 25 (72 jaar).

e Verjaardagen deze week:

6 oktober Br. C. Beerda, Meekmastrjitte 7, 9108 MS Broeksterwald (81 jaar).

8 oktober Zr. H. Jilderda-Kooistra, Prins Bernhardstraat 74 9251 GM Burgum( 89 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

o Koffiedrinken:

Zondag 5 oktober is de eerste zondag van de maand en is er na de dienst, gelegenheid
voor het drinken van een kopje koffie of thee, met iets lekkers erbij.

¢ Collectes:

1¢ collecte: KIA Werelddiaconaat Israél 2¢ collecte: kerk.
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e Koffieochtend.

Op 15 oktober is er weer een koffieochtend in het lokaal bij de Gereformeerde kerk.
Kom dat gezellig met ons beleven. Om 10 uur staat de koffie/thee klaar. Voor vervoer
kan worden gezorgd. Bel dan even met: J. van Klaarbergen 06 23616254 of C. Wybenga
06 30644304.

Tot ziens. 2
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e Zondag 5 oktober Israél zondag.

Op zondag 5 oktober hopen we in de Protestantse kerken Israélzondag te vieren.

De bedoeling hiervan is dat we aandacht geven aan de relatie tussen de christelijke
gemeente en het joodse volk. Want hoe je het ook went of keert zowel in de Bijbel als in
onze eigen wereld zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. En toch denk ik dat we
deze keer ook moeite ervaren. Immers er heerst een diepgaand conflict in de
Gazastrook, waar we ook allemaal wat van vinden. En voor dat je het weet hebben we de
crisis in onze eigen gemeente. Toch ben ik ervan overtuigd dat we allemaal hetzelfde
verlangen hebben, we zoeken allemaal naar recht, vrede en verbinding. En daar mogen
we ook om bidden, zeker op een zondag als deze. Om de lieve vrede te bewaren zou je
het ook kunnen overslaan in onze eigen gemeente. Maar volgens mij zijn er in ieder
geval drie argumenten om dat niet te doen. Ik zal ze hier met jullie delen:

1. Op dit moment is het conflict Israél -Gaza heel erg actueel. En iedereen vindt er
wel iets van. Alleen daarom al is het goed om het er in de kerk ook over te
hebben. Maar wat volgens mij nog belangrijker is, dat juist de kerk naast de
juridische, historische en religieuze argumenten daar ook nog andere
argumenten aan kan toevoegen, namelijk de bijbelse. Hoe moeten we dit
gebeuren beoordelen vanuit een bijbels perspectief?

2. Het tweede argument bepaald ons bij ons zelf. Hoe is onze verhouding met de
joden? En hoe zit dat met onze eindtijdverwachting; speelt Israél daar nog een rol
in? Lange tijd heeft de kerk de vervangingstheologie gepreekt; de kerk had de rol
van Israél als uitverkoren volk overgenomen. Daar beginnen we nu toch wel wat
anders over te denken.

3. En het derde argument is: dat we ons moeten behoeden voor antisemitisme. Dat
is volgens het centrum informatie en documentatie Israél (CIDI) Antisemitisme is
een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische
en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden
en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en
religieuze voorzieningen. Het is een probleem wat al duizenden jaren oud is en
dat grote gevolgen heeft gehad en nog heeft.

Redenen genoeg dus om er even bij stil te staan en er aandacht aan te geven. En in
ieder geval te bidden om vrede. Om mogelijk ook te bidden om echte ‘Vrede’ zoals Jezus
dat bad in het onze Vader: “Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede”

Pieter Knijff.



e Nieuws van world Servants

Wat een geweldige week hebben we achter de rug! We willen jullie allemaal ontzettend
bedanken voor het kopen van een suikerbrood bij ons. Dankzij jullie steun hebben we
niet alleen veel mogen verkopen, maar ook prachtige gesprekken gevoerd - zowel aan
de voordeur als in de verzorgingstehuizen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Albert Heijn Damwald voor de hulp en
sponsoring. Samen hebben we er iets heel moois van kunnen maken.

En zo zijn we weer een stukje dichter bij Rwanda gekomen! @
~ Blijf ons volgen op weg naar dit bijzondere avontuur!




e Weekbulletin

Iedere week krijgt het weekbulletin nog een laatste check voordat het naar de
printer gaat en verstuurd wordt. Vanaf volgende week, 10 oktober, zal deze
controle worden uitgevoerd door Ids de Beer. Ids, alvast heel veel dank dat je
deze taak op je wilt nemen!

Wist u dat het weekbulletin ook via e-mail en op de website in PDF-formaat te
lezen is, in de originele opmaak?

o Dit weekbulletin via PDF lezen klik hier.... (website)
o Dit weekbulletin is ook te lezen via PDF Klik hier.... (mail)

e Liturgie zondag 5 oktober 2025

Thema; De bergen en het dal

e Intochtslied ELB 168 ; 1, 2, 6 en 7 Dank u voor deze nieuwe morgen
e Welkom
e Votum & Groet
e Zingen; ELB 343 ; 1 - 4 (geloofsbelijdenis)
e Gebed
e Overdenking met schriftlezingen uit het Bijbelboek Job
e Tijdens overdenking zingen we;
Liedboek 245 ; 1 - 'k Wil U o God mijn dank betalen
Psalm 130 ; 1 en 3 uit Gereformeerd Kerkboek
e Na de preek; Liedboek 657; 1, 3 en 4 Zolang wij ademhalen
e Gebed
e Collecte
e Zingen; ELB 357 ; 1, 4 en 5 Vreugde, vreugde louter vreugde
e Zegen




