
                                  

                               

WEEKBULLETIN 

 

Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwâld – de Falom, 9 november 2025. 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst. 

● Dienst 9.30 zondag 9 november a.s.  

Voorganger: Mw. N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden. 

Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen. 

Koster: Gepke Feddema. 

Organist: Nienke van der Heide. 

Beamer: Sieberen Rosier.  

Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema. 

Diaken: Klaas Steegstra. 

Lector: Freerk Jilderda. 

 

● Themadienst 14.30 zondag 9 november a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Dienst 11.00 zondag 16 november a.s.  

   Collectes: 1e  Diaconie, 2e  onderhoud gebouwen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Berichten weekbulletin 16 november inleveren voor donderdagavond 13 november voor 

18.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 0511-421063/06-57177316 of via de mail: 

weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.  

 

● Kerkboeket en bloemengroet:  

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Klaske de Jong-v.d. Galien 

Badhuswei 53 Damwald  (92jaar). Ook ging er een bloemengroet naar Br. Dirk Bosch Pieter 

Dantumastrjitte 3 (82jaar) en Zr. Martha Bakker-Sijbesma Hegewâl 12 (81jaar). 

 

● Verjaardagen deze week: 

15 november Zr. A. Miedema-Visser, Pieter Dantumastrjitte 9, 9108 NN Broeksterwâld (82 jaar). 

16 november Br. D. Jilderda, Master Hamstrjitte 4, 9108 MH Broeksterwâld (91 jaar). 

Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd. 

 

● De kerkenraad vergadert maandag 10 november om 19.45 uur. 

 

● Collectemunten:  

Maandagavond 10 november is er weer verkoop van collectemunten. In de hal van de kerk tussen 

19.15-19.45 uur.   
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● Koffieochtend: 

Op woensdag 12 november is er weer een Koffieochtend in het lokaal bij de gereformeerde kerk. 

Kom dat gezellig met ons beleven. Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. Voor vervoer kan 

worden gezorgd. Bel dan even met: J. v. Klaarbergen 06 23616254 of C. Wybenga 06 30644304.  

Tot ziens. 

 

● Bestellen Bijbelse dagboekjes. 

U kunt de volgende dagboekjes bestellen: 

‘Kruimkes van ‘s Heeren tafel’ á € 13,99 

‘Dag in dag uit’ normaal lettertype á € 8,50 

‘Dag in dag uit’ groot lettertype á € 12,50 

Wilt u graag een ander dagboekje bestellen dan kunt u dat ook aangeven. In de eerste helft van 

december zullen de dagboekjes bezorgd worden, u kunt dan betalen. Via de bestellijst die achterin 

de kerk ligt, kunt u de bestelling plaatse. Maar u mag ook bellen naar Fokje Schaafsma,                                 

Tel. 06 – 547 56 443. 

 

Bijbelgespreksgroep op woensdag 10 december om 19.45 uur in 

consistorie. 

Het  thema is deze avond “Toen ik honger had gaven jullie mij te eten” 

Jezus ontmoeten in wie hulp nodig heeft. En we lezen thuis als 

voorbereiding Matheus 25: 31-46 en Psalm 72. Het zal deze avond gaan 

over hoe wij ons geloof handen en voeten kunnen geven. Hoe wij tonen 

wat barmhartigheid is? En we staan dan ook even stil bij de zeven 

werken van barmhartigheid zoals die door de Katholieke kerk lange tijd 

werden onderwezen. En voel je genodigd!   

Afbeelding: ‘De zeven werken der barmhartigheid’ van Meester van 

Alkmaar 1504 Deel: “Het spijzen van de hongerigen”  

Pieter Knijff       

 

● Actie Dankstond voor de Voedselbank. 

Wat een geweldig geslaagde actie voor de Voedselbank van Dantumadiel! Twee pallets met 

aardappelen, kisten met wintergroente, grote zakken winterwortels en rode bieten, tassen en 

dozen met boodschappen, € 165,- contant. Wat een mooie opbrengst. Na de Dankstond hebben 

wij samen met Peter en Anneke de goederen naar de Doopsgezinde kerk in Damwâld gebracht, 

daar is een koele opslag voor de aardappelen en groente. Een bijzonder woord van dank voor  

Groentewinkel Wiebe Visser, die voor inkoopprijs “veel voor weinig” wintergroente heeft verzorgd!  

En niet te vergeten Peter en Anneke Wolters die elk jaar kosteloos klaarstaan om de goederen in 

te zamelen en te vervoeren. Tot slot iedereen die mee heeft gewerkt om dit bjusterbaarlike succes 

mogelijk te maken heel hartelijk dank, ook namens de Voedselbank Dantumadiel.  

 

Opkreaskommisje, 

Binnie Renny en Wiepie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

Heer, herinner U de namen 

van hen die gestorven zijn 

en vergeet niet dat zij kwamen 

langs de straten van de pijn 

Langs de wegen van het lijden 

door het woud der eenzaamheid 

naar het dag en nacht verbeide 

Vaderhuis, hun toebereid 

● Zondag 23 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen D.V. in 

de middagdienst, aanvang 13.45 uur, de gemeenteleden gedenken, die het afgelopen jaar zijn 

overleden. We noemen hun namen en delen samen het verdriet, omdat zij er niet meer zijn. 

Daarnaast zoeken wij samen troost en nabijheid bij elkaar en bij God. Op deze zondag worden de 

volgende gemeenteleden herdacht: 

 

Janke Veenstra-van der 

Veen 

 

*24 juli 1941 

+3 maart 2025 

Pieter Rosier 

(Piet) 

*12 mei 1942 

+5 maart 2025 

Jan Eisma 

 

*4 mei 1938 

+30 maart 2025 

 

Grietje Huizenga- de Jager 

(Zus) 

 

*3 mei 1935 

+2 april 2025 

Dirkje de Bruin-

Wijbenga 

(Dukke) 

*16 december 1956 

+14 mei 2025 

Jan Fokkens 

 

 

*23 juni 1948 

+4 augustus 2025 

 

Sijbren Hoekstra 

(Siep) 

*3 juli 1938 

+7 september 2025 

Aukje de Jong-Boonstra 

 

*14 november 1932 

+14 september 2025 

Marten Koonstra 

 

*10 juni 1942 

+10 oktober 2025 

    

Na deze dienst is er gelegenheid om als gemeente samen met de familieleden koffie te drinken. 

Van harte welkom! 

 

Open kerk: Voor wie steek jij een kaarsje op?  

Zondagmiddag 23 november is er in de Gereformeerde Kerk Broeksterwâld- de Falom een 

kerkdienst waarin we het kerkelijk jaar afsluiten. Deze middag willen we de gemeenteleden 

gedenken, die overleden zijn in het afgelopen jaar. Een dienst om stil te staan bij het overlijden 

van je geliefde ouders, man, vrouw, kind, familielid of dierbare vriend of vriendin. Je gedachten 

toe te laten, verdriet mag er zijn. Maar ook om troost en een stukje verbinding te ervaren. Voor 

wie dat wil is er na deze middagdienst de gelegenheid om een kaarsje aan te steken om zo stil te 

staan en te gedenken aan iemand, die je heel dierbaar was. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn, 

om even binnen te lopen.  Ieder is welkom om een kaarsje aan te steken tussen 16.30 en 

17.30 uur. Voel je welkom! 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Club: 
Onlangs zijn we weer gestart met club! Om ook klas 3 toch nog te kunnen voorzien van club, zijn 

groep 8 en klas1 gecombineerd. Maar de praktijk leert dat het leuker is, dat ze hun eigen groep 

hebben.  

 

Maar helaas na veel rondgevraagd te hebben is het nog niet gelukt extra clubleiding te vinden. 

Daarom zijn we nog op zoek naar 1 of 2 gemeenteleden die willen ondersteunen bij clubavond 

zodat we groep 8 en klas 1 los van elkaar kunnen koppelen.  

 

Mocht je als ouder willen helpen, dan kom je niet bij je eigen zoon/dochter.  

 

Mochten we geen aanmeldingen krijgen, dan blijft de groep 12 november nog een keer samen. De 

volgende avonden zullen dan om en om moeten worden gehouden om elke groep apart te kunnen 

laten komen. De jeugd heeft je hulp dus nodig! We horen graag van je, ook als je 1 avond kunt 

komen helpen.  

 

Ooms, tantes, oudere broers of zussen zijn ook van harte welkom om te ondersteunen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ouderscafé: 

Je kent het wel als ouders... De kleine wordt geboren. En mensen zeggen op de poppeslok "geniet 

ervan hoor, voor je het weet zijn ze groot". Jajaa dat verhaaltje weet je nu inmiddels wel. Maar 

poef! Inderdaad! Daar is de 1e maand, 1e halfjaar al voorbij en voor je het weet vier je de 1e 

verjaardag! En daarna lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Onderweg denk je ik moet wel genieten 

maar doe ik dat wel genoeg? Soms krijg je hierdoor twijfels en onzekerheden die we allemaal 

kennen.... Ja echt!  

 

Weet dat je niet alleen staat,  

Daarom willen we binnenkort een "ouders café" organiseren. Hier kun je "struggles" delen, maar 

ook fijn samen zijn als ouders onder elkaar. Hoe doe jij dat met alcohol, hoe doe jij het met 

spelen, hoe gaan jullie om als je kind onvoldoendes haalt, verdrietig is, buiten gesloten wordt. 

En/of hoe kan ik meer geduld krijgen? Kortom voor iedereen want zoals deze afbeelding al zegt.. 

Binnenkort komen de datums online! 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Liturgie zondagmorgen 9 november 2025 

Thema: teleurstelling en hoop 

 

• Intochtslied  psalm 42 (Evenals een moede hinde) vers 1  

• Votum en groet  

• Zingen psalm 42  vers 7 

• Woorden ter vermaning en gebed voor verootmoediging en de HG. 

• Zingen EL 351 (Machtig God, sterke rots) 

• Lezen Prediker 2: 17 t/m 23 

• Zingen NLB 823: 1,4 en 5 (Gij hebt o Vader van het leven)  

• Lezing Romeinen 8: 18 t/ 25 

• Zingen NLB 103: 1,3 en 8 (Zegen mijn ziel) 

• Preek/orgelspel  

• Zingen EL 275: 1,3 en 4 ( ‘k Heb geloofd en daarom…) 

• Collecten 

• gebeden 

• Zingen NLB 913: 1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge) 

• Zingen NLB 415: 1 en 2 (zegen ons Algoede) 

• Zegen afgesloten met het zingen van NLB 415: 3

 

 

 

 

 


