
       WEEKBULLETIN                   

          Van de Gereformeerde Kerk Broeksterwâld – de Falom, 18 januari 2026. 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, een gezegende dienst. 

● Dienst 9.30 zondag 18 januari a.s.  

Voorganger: Ds. J. P. Oosterhoff, Metslawier. 

Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen.  

Koster: Gepke Feddema. 

Organist: Bauke Talsma. 

Beamer: Sieberen Rosier.  

Ouderling van dienst: Ina Kloosterman. 

Diaken: Bettina Visser. 

Lector: Anneke Bijlsma. 

 

● Dienst 10:00 uur zondag 25 januari a.s. Kerk. School en Gezinsdienst. 

Voorganger: Pieter Knijff en Ds. Errit van der Heide. 
Deze dienst is gezamenlijk met de “Petrusgemeente” en in de Chr. Geref. Kerk aan de 

Kavelweg. 

 
● Berichten weekbulletin 25 januari inleveren vóór donderdagavond 22 januari om 

18:00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 0511-421063/06-57177316 of via de mail: 
weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.  

 

● Kerkboeket en bloemengroet:  

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Br. Jacob Miedema P. 

Dantumastrjitte 9 (86 jaar). 
Ook ging er een bloemengroet naar Br. Ronald en Zr. Bertina Beintema-Marinus 

(geboorte zoon Rutmer). 
 

● Verjaardagen deze week: 18 januari Br. K. van der Ploeg, Kavelwei 16, 9108 ME 
Broeksterwâld (80 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd. 

 

● Collecten: 

Zondag 18 januari 

1e Collecte: Missionair werk: Proefplekken zijn gastvrije, missionaire gemeenschappen 

of kerkplekken. Ze worden ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken 
genoemd. Het woord ‘proefplek’ geeft iets aan van experimenteren: hier krijgen mensen 

die weinig tot geen verbinding hebben met de traditionele kerk de ruimte om het geloof 
te verkennen en iets van God te ervaren. Vaak zijn het jongeren en mensen met diverse 

culturele achtergronden die zich hierdoor aangesproken en thuis voelen. De Protestantse 
Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn van harte. Met de opbrengst van de 

collecte helpt u mee om missionaire activiteiten mogelijk te maken in het hele land, 
zodat de kerk zichtbaar is in de buurt en mensen kan laten ervaren dat het Evangelie 

goed nieuws is voor iedereen. 

 

          2e collecte: onderhoud gebouwen.        
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● Kerkschooldienst.  

Op zondag 26 januari kerk-

schooldienst om 10.00 uur in de kerk 

van de Petrusgemeente  Kavelwei 39 

!!!  

We hopen dit jaar samen een kerk-

schooldienst te houden. Het thema is dit 

jaar:  “Gods belofte” en we lezen daarbij 

Genesis 9:8-17. Het is het verhaal van 

Noach, de zondvloed en de regenboog.  

Natuurlijk is er veel aandacht voor de kinderen en we gaan samen bidden, zingen (mooie 

liederen!) en luisteren naar Gods Woord. Na afloop is er koffiedrinken in school. Verder is 

er een kinderoppas voor de ouders die dat willen. Het is dus dit jaar een beetje anders 

dan anders, want we willen proberen om samen in één kerk deze dienst te houden en we 

gaan later evalueren of dat voor herhaling vatbaar is. En deze dienst zal worden geleid 

door de beide voorgangers. In ieder geval is iedereen van harte welkom en er is op jullie 

gerekend.   

De kerkenraden en de leiding van de school  

● Groothuisbezoeken 2026.  

Dit jaar zijn er weer groothuisbezoeken. De eerste 

daarvan is op 21 Januari 2026 om 10:00 uur in het 

lokaal bij de kerk 

En het tweede groothuisbezoek is op 16 februari 2026 

om 20:00 uur in het lokaal bij de kerk.  

Beide keren gaan we met elkaar spreken over zingen en 

muziek. Hoe belangrijk dit voor ons is en hoe we omgaan met de verscheidenheid in de 

muziek. En natuurlijk krijgen jullie ook de gelegenheid om vragen te stellen of 

opbouwende kritiek te geven over onze gemeente. Dus van harte welkom!   

De kerkenraad.   

● Bijbelgespreksgroep op woensdag 11 februari om 19.45 uur in de 

consistorie.                       

De vorige keer hebben we gesproken over hoe God nabijkomt 

in Zijn woord- de Bijbel. En deze keer willen we het gaan 

hebben over hoe God nabijkomt in het gebed. Het thema is  

“Praten met God- Op zoek naar een rijker gebedsleven”                                                                                                                                                                

Als voorbereiding lezen we Psalm 38:1-5, 10-19, 22 en 23.                   

Hoe durven wij alles aan Hem toe te vertrouwen? Je 

dankbaarheid, je zorgen of je verdriet.  

Ook nu weer bent u van harte welkom.    

Pieter Knijff  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

● Liturgie:  
 
Kana-zondag 
 
-Orgelspel 

-Welkom 
-Aanvangslied: Psalm 67: 1 en 3  ‘God zij ons gunstig en genadig’ 

-Bemoediging en Groet 

-Inleiding op de dienst 
-Gebed om ontferming 

-Gloria-lied: Ev Liedbundel 382  ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ 
-Gebed van de zondag 

-Eerste lezing: Numeri 13: 17 – 24 (NBV) 
-Zingen: Gez. 290  ‘Er is een land van louter licht’ 

-Evangelielezing: Johannes 2: 1 – 11 (NBV) 
-Zingen: Gez. 166: 3 en 4  ‘In Kana was de gloed geweken’  

-Preek 

-Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (op de melodie die de gemeente gewend is) 
-Collecte 

-Collecte lied: Gez. 322: 1, 2 en 6  ‘Hoor Gij ons aan’ 
-Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

-Slotlied: Gez. 157: 1, 3 en 6   ‘Hoe helder staat de morgenster’ 
-Zegen 

-Orgelspel 
 

 

 


